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Batmaya hazırlanan güneşin ikindi 


vaktindeki son çırpınışlarını 


anlatan bir film.. 
İkindi Yalnızlığı 
„ve aynı güneşin en bilinen 


vaktindeki ruhumuza bıraktığı 


yalnızlığın sancıları... 


GİRİŞ 


İkindi Yalnızlığı'nın hikâyesi bir dram 


üzerine kurulmuştur. Hikâyenin ana 
kurgusu, tarafımca, daha önce 
tamamlanmasına rağmen, sayısı yüzleri 
bulan notlarımın bir araya getirilerek 
bilgisayar ortamına aktarılması 2020 
yılının Ağustos ayına rastlamaktadır. 


Aradan geçen zaman içerisinde, tıpkı diğer 


hikâyelerimde olduğu gibi, sessizce 
kaderinin ne olacağına karar vermemi 
bekleyen senaryo, nihai aşamada son 


düzenlemeler ile birlikte bir kitap olarak 
yayınlatma kararıma boyun bükerek kendi 
kaderine razı oldu. 


Hikâye, sosyal ilişkiler açısından çok 
fazla gelecek sunmayan Akif'in yaşamının 
son üç ayını konu almaktadır. Hayattan 
beklediklerini Id demeyen Akif'in kendi 
kararı ile hayatına son vermesinin sosyal 
ve psikolojik sebeplerini derinlemesin 

inceleyen bu senaryo, hayatın kendisinden 


beklenileni değil, beklenmeyen 
gelişmelerle olması gerekeni kurguladığı 
üzerin leştirel bir analiz yapmaktadır. 
Hayatta söylenmesi gerekenleri n son 


kendisinin söyleyeceğini düşünenlerin her 
karesini yoğun bir biçimde yorumlaması 
gereken sahnelerle dolu senaryonun bir 
film haline getirilmesi, Ibette, hayali 
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kurulan bir sonuç olmakla birlikte, payıma 
düşeni yaptığımı varsayarak film çekme 
konusunu işin uzmanlarına bırakmanın en 
doğru karar olduğu görüşündeyim. 


Son öz olarak belirtmek isterim; senaryoda 


adı geçen kişi ve kurumların ve 
canlandırılmaya çalışılan sahnelerin 
tamamı hayal ürünü olup, gerçeklikle 
hiçbir bağı bulunmamaktadır. İyi okumalar.. 


Konur Alp Demir 


İstanbul, 2021 


SİNOPSİS 


Akif, 23 yaşında içine kapanık, sessiz, 


hayat tecrübesi yaşıtlarına kıyasla 
oldukça az olan ve kendi halinde yaşayan 
bir kişidir. Tek amacı Güzel Sanatlar 


Akademisi Resim Bölümü'n girebilmektir. 
Amacına ulaşmak için çaba gösterdiği 
sıralarda, Hakan adında eski bir gemici 
ile tanışması hayatını tamamen değiştirir. 
Akif, Hakan'dan oldukça etkilenir. Onun 
gibi olmaya çalışır. Bunu başaramaz ve 
hatalar yapar. Hayatında hiç görmediği 
kadar yanlışı kısa bir sürede görür ve 
insan tanımaya başlar. Bu süreç içerisinde 
artık yeni bir hayata başlamaya çalışan 
Akif, yeni hayatına uyum sağlayamama 
sorunu yaşar. Hakan'ın sürekli olarak 
geçmişe dönük ve yalanlarla dolu 
hikâyeleri ile kendisine yeni bir gelecek 
kuramayacağını anlaması ve Hakan'ın 
peşinden sürüklenmesinin felaketi 
olacağını fark etmesi yalnızca 90 gününü 
alır. 


Ailesinden, tanıdıklarından ve yaşadığı 
çevreden tamamen uzaklaşan Akif, yaşamış 
olduğu çelişkilerle dolu hayatına kendi 
elleri ile son verirken duvara yazmış 
olduğu “Belki de her şey olmaya çalışırken 
hiçbir şey olamamamdan kaynaklanmıştır her 
şey!” sözü içine düştüğü çıkılmaz durumu 
tarif eder. 


İnsan psikolojisini ve sapkın aile 
yaşantılarını derinlemesin inceleyen 
“İkindi Yalnızlığı” korkularla geçen bir 
ömrün sadece son 90 gününün hikâyesidir. 


SAHNE: 1 
Akif'in Odası (İç-İkindi Vakti) 
AKİF 


İkindi vakti saat 15:30. 


İçerisi dağınık bir oda.. 


Kapıdan girişte sağ duvara 
dayanmış bir masa.. 


Masanın üzeri çok fazla kalabalık 


ve dağınık... 


Masanın hemen solunda bir kitaplık 
durmakta... 


Kitaplığın önünde ve yüzü kitaplara dönük 


Fr 


bir vaziyette Akif'i ayakta görürüz... 


Kitapları incelemektedir... 


Aradığı kitabı bulunca masaya geçer ve 
koltuğuna oturur... 
Pencereden ikindi güneşi yansır... 


Güneşin parlak ışığı yüzüne vurur... 


Kitabı açar ve sayfalar arasından 

bir not çıkartır... 

Notu okur, yüzünde tebessümle 

karışık korku vardır... 

Ayağa kalkar ve kalemlikten tahta kalemini 


yT 


Belki de her şey olmaya 


alarak duvara 


çalışırken hiçbir şey olamamamdan 


A 


kaynaklanmıştır her şey diye yazar... 


Flashback'e geçeriz... 


SAHNE: 2 
Sanat Hazırlık Kursu (Koridor) (İç-Gündüz) 


AKİF, RESSAM 


Kurs binasını dışarından görürüz.. 


Sabah saat 9:30... 


Akif takım elbiseli olarak koridorda 


diğer adaylarla birlikte özel yetenek 


sınavı mülakatı için beklemekte... 


Grupta daha önceki sınavlardan tanıdığı 
Ahmet ile Kenan var.. 


Akif'in elinde kurula göstermeyi 
planladığı 


resim dosyası var.. 


Akif oldukça heyecanlıdır ve 


sürekli olarak elindeki şişeden 
su içmektedir.. 


Toplantı salonunun kapısı açılır 


ve bir usta öğretici ressam ilk önce 


Akif'in adını seslenir. 


RESSAM: Akif Şahin! 


AKİF: Buradayım hocam! 


RESSAM: İlk önce sizi sınava 
alacağız... 


Ressam yüksek sesle 


diğer adaylara seslenir... 


RESSAM: İsimlerinizin baş 
harflerine göre sizleri 
sırayla içeri çağıracağız.. 


Ressam duyurusunu yaptıktan 


sonra kapıyı açık bırakarak içeri 


girer... 
Akif ressamın arkasından 


içeri girer ve kapıyı kapatır... 


SAHNE: 3 Sanat Hazırlık Kursu (Toplantı 
Salonu) (1Iç-Gündüz) 


AKİF, BAŞRESSAM, DİĞER RESSAM 


İçerisi dikdörtgen bir salondur.. 
Salonun tam ortasında ince ve uzun 
bir masa durmaktadır... 

Masanın kapıya uzak olan en başında 


bir baş ressam oturmaktadır... 


Masanın iki yanına üçer sıralı 


olmak üzere diğer ressamlar 


oturmaktadır... 


Baş ressam hoca sakin bir ses tonu 


ve el işareti ile Akif'e 


oturmasını söyler.. 


Akif masanın kapıya yakın olan baş 
tarafına 


oturur.. Resim dosyasını masanın 


üzerine bırakır... 


Huzursuz ve tedirgindir.. 


Ellerini nereye koyacağını bilemez 


ve masanın altına saklar... 


Baş ressam Akif'ten kendisini 


tanıtmasını ister... 


BAŞRESSAM: Öncelikle kendini 


bizlere bir tanıt bakalım... 


AKİF: Adım Akif Şahin, 23 
yaşındayım, İstanbul'da ailem 
ile birlikte yaşıyorum... Üç 
kardeşiz.. İki ağabeyim var. 
Biri Ankara'da öğretmen 
diğeri de Bursa'da otomobil 
fabrikasında mühendis olarak 
çalışıyor. Annem ev hanımı. 
Babam 5 yıl önce vefat etti.. 


Baş ressam Akif'in sözünü 


keserek... 


BAŞRESSAM: Bunları merak 
etmiyorum! Neden ressam olmak 
istiyorsun onlardan bahset... 


Akif sözünün kesilmesi 
üzerine iyice heyecanlanır 


ve heyecandan aklı karışır... 
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AKİF: Resim.. (Burada bir an 
susar ve tekrar devam eder) 
Ressam olmak istiyorum! 


BAŞRESSAM: Neden ressam olmak 
istiyorsun oğlum onu 
soruyorum işte... 


Akif gözlerini baş ressamdan 


kaçırarak cevap verir... 


AKİF: Kendimi resim yaparak, 
eee, çizerek ifade etmek daha 
kolay geliyor.. Konuşmayı pek 


beceremiyorum... 


Baş ressamın sağında 
oturan diğer ressam 


söz alır... 


DİĞER RESSAM: Hangi 
ressamların resimlerini daha 
çok seviyorsun... Kendin için 
kimi örnek alıyorsun... 


AKİF: Osman Hamdi Bey, 
İbrahim Çallı, Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu, Bedri Baykam... 


Diğer ressam Akif'in 
sözünü keser.. 


DİĞER RESSAM: Bana Hintli 
ressamları sayabilir misin? 
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Akif 


kar 


söy 


E1] 


AKİF: Hintli mı? Hiç Hintli 


ressam ismi bilmiyorum... 


DİĞER RESSAM: Nasıl 
bilmezsin? Peki ya İranlı? 


AKİF: Bilmiyorum... 


DİĞER RESSAM: Sen çok cahil 


kalmışsın... Hintliler ve 
İranlılar kültürümüzün 


kaynağıdır... 


AKİF: Hint kültürü ve İran 
kültürü Türk kültüründen 


Ped 


arklıdır benim bildiğim... 


DİĞER RESSAM: Yanlış 
biliyorsun doğrusunu öğren 
öyle gel! 


BAŞRESSAM: Hintlilere veya 


Iranlılara karşı bir önyargın 


E 


ter] 


Lemeye başlar... 


mı var senin? 


peş peşe gelen sorular 
şısında çaresiz kalır.. 


leyecek bir söz bulamaz... 


eri titremeye ve alnı 


Aslında kendi düşüncesi olmayan 


bir söz istemeden ağızından 


Çık 


aE 
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Akif iyice köşeye sıkışmıştır.. 


AKİF: Ne Hintlilerin ne de 


Iranlıların resim tarzını 


sevmem! 


BAŞRESSAM: Hani bunlar 
hakkında bir bilgin yoktu? 


Akif verecek bir cevap 


bulamaz... Te 


olarak hiss 


dolayı hata 


AKİF: Şey.. Yani.. Bilgim yok 
ama... 
BAŞRESSAM: Aması ne? 
laşından ve anlık 
ettiği korkudan 
yapar... 
AKİF: Hintliyi de İranlıyı da 
sevmem... 


BAŞRESSAM: Sen ne 


söylediğinin farkında mısın? 


Akif neredeyse bayılacak 


kıvama gelir.. Hiç bir şey 


söyleyemez... 


kendisini sı 


Baş ressam 


kıştırmaya 


devam eder... 


Baş ressam 


konuşmaya devam eder... 
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BAŞRESSAM: Böyle konuşursan 
senden ancak siyasetçi olur... 
(Yüksek sesle) Çık dışarı! 


AKİF: Ama efendim, şey.. Yani 
demek istediğim onlar daha 
koyu... Renkler kullanıyorlar... 


BAŞRESSAM: Çık dışarı dedim! 


Bu esnada diğer ressam 


tekrardan söze 


karışır.. Baş ressam 


arkadaşına bakar... 


DİĞER RESSAM: Sen Cuma 
namazına gidiyor musun? 


AKİF: Evet, gidiyorum.. 


DİĞER RESSAM: Geçen hafta 
gittin mi? 


AKİF: Gitmedim. 
DİĞER RESSAM: Neden gitmedin? 


AKİF: Geçen hafta Cuma 
saatinde sınavdaydım onun 
için.. 


DİĞER RESSAM: Anlıyorum... 
Diğer ressam 


bir an sessiz kaldıktan 


sonra... 
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DİĞER RESSAM: 
partiye oy ve 


AKİF: Siyaset 


Sen hangi 
riyorsun? 


le pek 


ilgilenmiyorum. Zaten geçen 


seçimde oy bi 
Seçim kartı ç 


le kullanamadım. 
ıkmadı adıma. 


Ben de üstüne 


DİĞER RESSAM: 
dışarı... 


Akif dışarı çıkmak için 


Ayağa kalktığı sırada 
diğer ressam katı bir 


ses tonu ile.. 


DİĞER RESSAM: 


düşmedim zaten.. 


Tamam... Çık 


İran kültürü 


bizim kültürümüzdür.. 


olmazdık... 


Akif kapıya doğru 


yöneldiğinde arkadan diğer 


Iranlılar olmasaydı bizlerde 


ressamın kısık sesini duyar... 


DİĞER RESSAM: Din 


düşmanı 
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vatan haini! 


SAHNE: 4 Sanat Hazırlık Kursu 
(Üçüncü Kat/Koridor) (İç-Gündüz) 


AKİF, AHMET, KENAN 


Akif yüzü ter içinde dışarı 
çıkar.. 

Koridorda kendisini bekleyen 
Ahmet ile Kenan'ı görür... 


Kenan içeride iyi şeyler 


olmadığını anlamıştır... 


Heyecanlı bir ses tonu ile sorar... 


KENAN: Ne oldu? Ne sordular? 
İçeride kaç kişi var? Çok 
zorluyorlar mı? 


AKİF: Beni bıraktılar... 


söze Ahmet karışır.. 


AHMET: Neden? Ne oldu ki? 


AKİF: İçeride bir herif var, 
adı Harun mu ne, bana 
Hintlileri, İranlıları, 
bunların kültürlerini falan 
sordu.. İranlılar olmazsa 

Türkler de olmazmış falan 

dedi.. Sonra Cuma namazına 

gidiyor musun, hangi partiye 
oy veriyorsun gibi saçma 
sapan sorular sordu bana.. 


KENAN: Eeeeee... 
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AKİF: Ne eeeeesi.. Bıraktı 
beni işte... Diğerlerini de o 
kışkırttı.. 


KENAN: Bize de sorar mı ki 
acaba? Hangi partiyi desem, 
ben içki de içiyorum onu hiç 
söylemeyeyim o zaman! 


AHMET: Söyleme... Biraz politik 
ol böyle tiplere karşı... 


Kenan'ın kafası Akif'in halini 


görünce iyice karışmıştır.. 


Telaşlanır.. 


KENAN: Cumada kaç kere 

eğiliyordun, bak onu bile 
bilmiyorum... Abdest nasıl 
alınıyordu, önce ayakları mı 
yoksa elleri mi yıkıyorduk? 


AKİF: Senin işin de çok zor! 
Bu adi sana da aynısını 
sorarsa kesin bırakır seni 
de.. İmam olmak için mi sınava 
geldik ressam olmak için mi 
belli değil amısına koyayım... 


AHMET: Bu tipler böyledir... 
Dün bir hiçken iki resim 
yapınca bugün adam oluyorlar.. 


AKİF: Neyse ben gidiyorum.. 
Canım çok sıkkın.. Allah 
hakkımı bırakmasın bu 
şerefsizlerde.. Allah'tan önce 
kendisi beni Cuma namazı için 
sınava çekiyor... 
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Akif başı önde merdivenleri 


kullanarak aşağı iner... 


Akif'i arkadan görürüz... 


SAHNE: 5 Sanat Akademisi Hazırlık Kursu 
Bahçesi (Dış-Gündüz) 


AKİF 


Akif'in morali aşırı derecede 


Bozuktur..Bahçede bir an duraklar 


ve başını gökyüzüne kaldırarak 


umutsuz bir biçimde bulutları seyreder... 


sonra başını öne eğerek çıkış 


kapısına doğru yürür..Akif'i bahçeyi terk 


ederken arkadan görürüz... 


SAHNE: 6 Apartman Koridoru (İç-Gündüz) 
AKİF 


Akif üçüncü kattaki evlerine 


merdivenleri kullanarak çıkar... 


Nefesi yetmez bir halde evin 


kapısına ulaşır... Akif'i evin 


kapısında görürüz... 
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SAHNE: 7 Ev (Apartman Koridoru-Kapının 
Önü) (İç-Gündüz) 


AKİF, FATMA 


Akif morali bozuk bir biçimde 
kapının önünde bekler... 


Zile basar ve kapı ikinci 


defada annesi Fatma 


tarafından açılır.. Fatma'yı kapıda 


elinde tespih ile görürüz... 


SAHNE: 8 Ev (Kapının Önü) (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA 


Fatma'nın elinde tespih vardır... 


Akif'in moralinin bozuk olduğunu 


görünce sonucun olumsuz olduğunu 
anlar.. 


FATMA: Hoş geldin oğlum 
sınavın nasıl geçti? 


Akif hiç bir şey söylemeden 
içeri girer.. Fatma 

kapıyı kapatır.. 

Akif ayakkabılarını çıkartarak 


ayakkabılığa koyar... 


Fatma, sessizce Akif'i izler... 


Akif üzgün bir ifadeyle konuşur... 
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AKİF: Olmadı, bu sefer de 


olmad 


FATMA: Al] 


versi 


AKİF: Sınavda adamın biri 
İranlıları, Hintlileri 


bana 
sordu 
musun 


dı 


lah hayırlısını 


n oğlum üzülme! 


, Cuma namazına gidiyor 
, hangi partiye oy 
veriyorsun diye sordu.. 


FATMA: Sen ne dedin? 


AKİF: Ya, ne diyeceğim işte 
cumaya gidiyorum dedim parti 
nı geçiştirmeye çalıştım 


olayı 


ama Hintlilerin falan resim 
tarzını sevmem diye ağızımdan 


kaçır 


dım... 


FATMA: Hiç öyle şey denir mi 
ki oğlum? Senin bildiğin 


sende 
AKİF: 
değil 
dedim 
resim 


kalsın... 


Onun sorması 


normal 


mi? Hem nede 


n öyle 


ben de bilmiyorum... 


ama 


Ben 


tarzları hak 


£ 


şeref 
çıkar 
İran! 


siz.. Allah çocukları 


sın... Hem ben 
ılara bir şey 


ki, resim tarzları 


dedim 


. Çok koyu re 


nkler 


kında söz 
söyledim... Çok üstüme geldi 


ndan 


Hintlilere, 
demedim 
nı sevmem 


kullanıyorlar diye açıklama 


yapma 


k istedim ama 


dinlemediler... 


FATMA: Sen gene d 


Allah 
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öyle deme! 
bu, bir kapıyı 
kapatırken başka bir kapıyı 
açmıştır bile.. Sabırla 
bekleyeceğiz.. 


AKİF: İyi o zaman, ben odamda 
bekliyorum... 


SAHNE: 9 Ev (Oda) (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA, İRFAN 


kif odasına geçer.. 


akım elbisesini çıkarır. 


üzelce askıya asar.. Pijamalarını 


Bu sırada telefonu çalar... 


rayan mahalle arkadaşı İrfanm'dır.. 


A 
t 
G 
giyerek sırt üstü yatağına uzanır... 
B 
A 
A 


kif telefonu açar... 


AKİF: Ne var lan gereksiz 
insan... 


İRFAN: Bir kerede adam gibi 
aç şu telefonu.. Bak sana ne 
diyeceğim... Çık saklandığın 
yerden dışarı da hayatı gör... 
Seni birisi ile 
tanıştıracağım.. 


AKİF: Kim? 
İRFAN: Süper biri.. Tam kafa 
adamı... Görmüş geçirmiş, 


tekrar geçirmeye hazır biri. 
Hemen gel... 


AKİF: Geleyim de nereye 
geleyim? 


ti 


İRFAN: Şeye gel... 
Kahveye gel... 
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AKİF: Ne kahvesi oğlum ya.. 
Oraları sevmediğimi bilmiyor 
musun? 


İRFAN: Sen gel yine de, çok 
oturmayız... 


AKİF: Tamam bekle geliyorum.. 


İRFAN: Yavaş gel yalnız.. 
Çiçekler susuz kalmasın... 
AKİF: Ney? Ne çiçeği.. 


İRFAN: Hay senin anlamana 
sokayım... Boşver sen şimdi 
onu... Çık gel hadi bekliyorum... 


Akif telefonu kapatır... 


Üzerini değiştirerek dışarı çıkmak 


için kapıya yönelir... 
Fatma seslenir... 


FATMA: Nereye gidiyorsun? 


AKİF: İşim var dönerim 
birazdan.. 


SAHNE: 10 Kahvehane (İç-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN, KAHVECİ 


Akif kahvehaneden içeri girer... 


En dip köşede İrfan'ı yanında 


tanımadığı bir kişi ile otururken 


görür.. Yanlarına gider, selam verir 


ve oturur... 


AKİF: Selamunaleykum! 


İRFAN: Aleykumselam! 
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HAKAN: 


£ 


İrfan 


İRFAN: 
Koleks 
parçad 
orijin 


Hakan alaycı bir ta 


Eyvallah! 


Hakan'ı Akif'e tanıtır.. 


Bu Hakan ağabeyimiz. 
iyonumuzdaki en değerli 
ır.. Dikkat et çok 
aldir.. 


vırla 


söze karışır.. 


HAKAN: 


İrfan, Akif'e sorar 


İRFAN: 
ressam 


AKİF: 
İRFAN: 
AKİF: 
geldik 


bırak 
çağırd 


İRFAN: 
tanışm 


Hakan bir sigara ya 


Aynen öyle... 


Ne oldu senin şu 
lık işi? 


Olmadı almadılar... 


Neden? 


Uyuzun birine denk 
de onun için... Neyse 
şimdi sen onu.. Niye 
ın beni? 


İşte, Hakan ağabey ile 
an için... 


kar... 


külünü 


Elindeki sigaranın 


£ 


boşaltmak için kafa 


sını arkaya 


çevirerek o sırada 


tuttuğu havlusu ile 


omuzunda 
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bardakları silen kahveciden 


kültablası ister... 


HAKAN: Dayı bir küllük 
yuvarla buraya be gözünü 
seveyim... 


Kahveci başını kaldırarak 


biraz da sinirli bir 


tavırla cevap verir.. 


KAHVECİ: Kapalı mekânda 
sigara içilmez, bilmiyor 
musun söndür onu! Sonra 
cezayı bana sokuyorlar.. 


Hakan kendi kendine söylenir... 


HAKAN: He, anasını satayım 
memlekette sanki herkes her 
kurala uyuyor... 


Hakan sigaranın yanan ucunu eli ile 


koparır ve çay tabağına bırakır... 


geri kalan sigarayı da gömleğinin 
cebine koyar.. 


Akif'e dönerek sorar... 


HAKAN: Sen ne iş yapıyorsun? 
Akif sessiz bir tonda cevap 


verir... 
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AKİF: Şimdilik hiç... Güzel 
Sanatlar Akademisi'ne girmeye 
çalışıyorum... 


HAKAN: Çalışıyorum dediğine 
göre hala giremedin demek ki... 


AKİF: Yok, herkes kendi 
adamını alıyor.. Bir de 
önceden bir hazırlık kursuna 
gitmem lazım da ben daha ona 
bile gidemedim... Orada da 
seçim var... 


HAKAN: Var benim de bir 
tanıdığım... Gerekirse söyleriz 
ona... 


AKİF: Sen ne iş yapıyorsun 
ağabey? 


HAKAN: Gemiciyim.. 


Ama küpeşteciyim.. Her zaman 
çalışmam... 


AKİF: Tanıdığın kişi kim? 


HAKAN: Eski bir ressam ama 
hala tanıdıkları var.. Yapar 
işini... 


AKİF: Nereden tanıyorsun? 


HAKAN: Ne çok soruyorsun sen 
ya... Neyse akşama sizi bir 
yere götüreceğim... 


İrfan söze karışır.. 


İRFAN: Geçenki gibi bir yer 
mi? 
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HAKAN: Yok be oğlum burası 
kaçak... Paraşütleri 
hazırlayın.. Yeni birini 
keşfettim.. Seni kısa 
süreliğine pilot yapıyor... 
Aslında daha önceden 
biliyordum ama muamelesini 
yeni gördüm... 


Akif konuşulanlardan hiç 


bir şey anlamaz bir tavırla 


Hakan ve İrfan'ı izlemektedir... 


Konuyu çok merak eder ve sorar.. 


AKİF: Ne pilotu ağabey.. 


Hakan alaycı bir tavırla 


cevap verir.. 


HAKAN: Seni uçuracak bir şey.. 


İrfan heyecanlı bir ses tonu 


ile söze karışır.. 


İRFAN: Genelev, anla işte.. 


Akif tedirgin olmuştur... 


Tedirginliğini belli derek cevap 


verir... 


AKİF: Yok ya.. Ne genelevi 
benim işim olmaz öyle 
şeylerle... 
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HAKAN: Antika lan bu.. 


İrfan durumu toparlamak ister.. 


İRFAN: Neyse ağabey ben onu 
ikna ederim.. Sen anlat, 
neresi burası... 


HAKAN: Burayı Bahri adında 
biri işletiyor.. Kendi 
kardeşini bile satıyor.. Kaçak 
tabi.. Ben Bahri'yi eskiden de 
tanırım... 


İrfan biraz tereddütlü 
biraz da meraklı bir ses tonu 


ile sorar... 


İRFAN: Kardeşini mi, dedin? 


HAKAN: Yav, öz değil üveyler.. 
Bu Bahri'in annesi bir 
hastanede hasta bakıcıymış.. 
Doktorun biri bu karıya 
kaymış tamam mı.. Sonra Bahri 
doğmuş doğal olarak, tabi 
annesi de boş duracak değil 
ya bu işi meslek haline 
getirmiş.. Anlayacağın aile 
meslekleri... Karı kendince 
terfi etmiş anlayacağın... 


İrfan iyice meraklanmıştır.. 
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İRFAN: Nereden tanıyorsun sen 
bu Bahri'yi? 


HAKAN: Eski davalardan... Ama 
yakın zamanda o beni buldu 
ben nerden hatırlayacaktım 
onu yoksa.. Satış yapıyor 
işte.. Müşterinin ayağına 
kendisi geldi... 


İRFAN: Nerede bu ev? 


HAKAN: Akşama taksi durağının 
oraya gelin oradan gideriz... 
Taksi paraları sizden ha.. 


Akif biraz korkmuştur.. 


AKİF: Ben gelmem ağabey, 
benim işim olmaz öyle 
yerlerle... 


Hakan parmağını Akif'in 


yüzüne doğru uzatarak konuşur.. 


HAKAN: Lan oğlum aptallık 
etme.. Seni öyle bir kadına 
götüreceğim ki çok güzel 
namuslu numarası yapıyor. 
Biraz kılla ama idare et 
işte.. Muamelesi iyidir... 


İrfan sanki yeni bir şey 


keşfetmiş gibi söze karışır.. 
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İRFAN: Sen gittin o zaman.. 


HAKAN: Kendim gitmesem sana 
söyler miyim aslanım.. 


İrfan biraz tiksinerek sorar.. 


İRFAN: Bu kıl olayı nedir? 


HAKAN: Kolu bacağı orası 
burası biraz kıllı işte... Ama 
ucuz, hem muamelesi de iyi.. 
Daha ne olsun.. Kıllı mıllı 
idare et işte.. Nikâhına 
almayacaksın ya.. 


İRFAN: Bana uyar.. Ama biraz 
midem bulandı.. 


İrfan, Akif'e dönerek 


konuşur... 


İRFAN: Yan çizmek yok bak.. 
Hayatına renk gelsin oğlum.. 
Sen hiç namuslu numarası 
yapan bir hayat kadını gördün 
mü hayatında? Biraz ufkun 
genişlesin.. Böyle mal gibi 
yaşıyorsun... 


Akif bir şey demez... 
Hakan ayağa kalkarken kollarını 


iki yana açarak esner.. 
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Ha 


HAKAN: Akşama dediğim yerde 
olun.. Bekletmeyin beni.. Yoksa 
önce sizi çizerim... 


İrfan oturduğu yerden sorar.. 


İRFAN: Ağabey ne kadar para 
getirelim yanımızda? 


Hakan ellerini ceplerine sokarak 


Bir an düşünür... 


HAKAN: Çok paraya ihtiyaç 
yok... Taksi parası bir de adam 
başı 20 lira getirseniz olur... 


İRFAN: Ağabey bu paraya kimi 
becereceksizn sen? 


HAKAN: Lan oğlum zaten 
maymunla mı ilişkiye 
giriyorsun insanla mı belli 
değil, bu bile fazla.. 


İRFAN: Tamam senin değin gibi 
olsun... 


kan masadan uzaklaşır ve 


Kahvehaneden dışarı çıkar.. 


İr 


E- 


an ellerini kullanarak ve başını 


Akif'e doğru uzatarak bir şeyler 


anlatmaya başlar... 
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İRFAN: Ben seni akşama 
ararım.. Gel hayatını yaşa 
biraz.. Böyle hep evde olmaz... 
Sınavlara giriyorsun da ne 
oluyor, alıyorlar mı seni.. 
Biraz da keyfine bak.. 


AKİF: Tamam düşüneceğim... 


İrfan biraz alaycı biraz da 


sinirli bir ses tonu ile 


söylenir... 
İRFAN: Düşün bakalım, ne 
bulacaksın sonunda.. Neyse ben 
kaçar... 


AKİF: Ben de geleyim... 


İrfan çay parasını masanın 


üzerine bırakırken söylenir... 


İRFAN: Çay parasını da bize 
kitledi... 


İrfan ve Akif kahvehaneden 


çıkarlar... 
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SAHNE: 11 Taksi Durağının Önü (Dış-Gece) 
AKİF, HAKAN, İRFAN, TAKSİCİ 


Akif ve İrfan taksi durağının önünde 


beklemektedirler.. 


Akif'in tedirgin olduğu açık bir biçimde 


bellidir..İrfan son derece rahattır.. 


İleriden Hakan'ın kendilerine 


doğru yaklaştığı görülür... 


Hakan kısa bir süre içerisinde 


yanlarına varır ve 
şakacı bir ses tonu ile 


konuşur... 


HAKAN: Naber lan gençlik? 


Akif bir şey demez, elleri 
Ceplerinde bekler, beklerken 


ayakları üzerinde sürekli 


olarak yükselir ve alçalır.. 


İrfan konuşur... 


İRFAN: İyidir ağabey.. Pilot 
olmaya geldik... 


HAKAN: Vay, pilot ha.. Dikkat 
edin de karı aklınızı da 
uçurmasın.. 
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e 


İrfan ve Hakan karşılıklı 


gülerler.. 
Hakan hemen yanlarında duran 


taksinin ön kapısını açar ve 


oturur..Kapıyı kapatır..İrfan 


taksiciye seslenir... 


İRFAN: Kardeş sıra kimde? 


Durağın içinden bir taksici 


seslenir... 


TAKSİCİ: Bende ağabey 
geliyorum... 


Akif ve İrfan arkaya binerler.. 


Taksici de gelir yerine oturur... 


Yola çıkarlar... 


SAHNE: 12 Taksinin İçi (İç-Gece) 
AKİF, HAKAN, İRFAN, TAKSİCİ 


Taksici önce aynadan arkada oturanlara 
sonra da yanında oturan Hakan'a 
bakar... 
TAKSİCİ: Ağabey nereye? 
HAKAN: Şeye, neresiydi bu?... 


Hakan adresi hatırlamaya 
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çalışır... Hatırlayamaz... 


HAKAN: Sen Bahri'nin evini 
biliyor musun? 


Taksici sırıtarak cevap verir.. 


TAKSİCİ: Bilmem mi ağabey, 
bizzat müşterisiyim.. Aynı 
zamanda da diğer müşterilerin 
de servisiyim... 


HAKAN: Boş attım dolu tuttu... 
İyi o zaman... Götür bizi 
havaalanına... 


Taksici Hakan'ın şakasını 


anlamamıştır. Anlamsız 


gözlerle Hakan'a bakar ve 


şaşırmış bir tavırla sorar.. 


TAKSİCİ: Ne havaalanı ağabey? 


HAKAN: Arkadaşları pilot 
yapacağım ya onun için... 


Taksici durumu kavramıştır ve 


alaycı bir ses tonu ile 


Akif ve İrfan'a takılır... 


TAKSİCİ: Hadi iyisiniz 
gençler.. Pilotluk kursunu 
verecek olan abla tam bir 
profesyoneldir... Uçağı 
kaldırıp kaldırıp indiriyor... 
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Bir ara dedim, ya havada tut 
şu uçağı ama yok, tarzı değil 
illa hemen indirecek.. 


Sohbet Hakan'ın hoşuna gitmiştir... 


Taksici ile birlikte gülmeye 


başlarlar.. Akif ve İrfan konuyu tam 


anlayamadıkları için sadece konuşulanları 


dinler ve anlamsız gözlerle Taksici ve 
Hakan'ı izlerler... 


Yolculuğa çıktıktan 20 dakika sonra 


Taksici Bahri'nin evini önünde 


durur... 


Taksimetre 25 lira para yazmıştır... 
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Hakan kafasını arkaya çevirerek 


Akif ve İrfan'a seslenir... 


HAKAN: Taksinin parasını 
ödeyin... 


Taksici ani bir müdahale 


ile söze karışır.. 


TAKSİCİ: Yo, yo, yo.. Siz 
ödemiyorsunuz.. Ben Bahri”'den 
alırım.. Müşteriye servis 
bedava... Adamın hizmet 
anlayışı bayağı gelişmiş... 
Adam pezevenkliği bile 
belirli standartlara 
oturtmuş... 
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HAKAN: İyi o zaman.. Hadi iyi 
akşamlar... 


Hakan, Akif ve İrfan 


taksiden inerler..Taksici 


açık olan sağ pencereden pencer 


hizasında eğilerek espirili 
ve uyarıcı bir ses tonu 


ile seslenir... 


TAKSİCİ: İyi akşamlar ağabey.. 
Fazla uçmayın.. Yere 
çakılırsınız sonra... 


Taksi evin önünden ayrılır.. 


Hakan, Akif ve İrfan evin önünde 


beklemektedirler.. Kendi aralarında 


konuşmaya başlarlar... 


HAKAN: Hadi yukarı çıkalım... 
Kaçıncı zildi bu.. Ha işte 
buldum... Bahri yazıyor... 
Pezevenk yazsaydı daha kolay 
bulurduk... 


Hep birlikte gülüşürler.. 


Hakan zili çalar.. Kapı açılır.. 


Kapıdan içeri girerler ve 


beşinci kata çıkarlar... 
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SAHNE:13 Bahri'nin Dairesinin Önü(İç-Gece) 


AKİF, BAHRİ, HAKAN, İRFAN 


Bahri müşterilerini kapıda 


beklemektedir... 


Hakan, Akif ve İrfan asansörden 


inerler..Bahri güler bir yüzle 


karşılar müşterilerini.. 


BAHRİ: Hoş geldiniz! 
Hakan takmaz bir tavırla 


cevap verir.. 


HAKAN: Hoş mu geldik boş mu 
bulduk göreceğiz... 


Bahri hiç bir şey demez.. 
üşterilerini yan odaya geçmeleri 


konusunda eli ile yönlendirir... 


Hakan, Akif ve İrfan içeri 


girerler.. 


SAHNE: 14 Bahri'nin Dairesinin İçi (Yan 
Oda) (İç-Gece) 


AKİF, BAHRİ, HAKAN, İRFAN 


Bahri ayakta beklemektedir... 


Hakan, Akif ve İrfan aynı kanepede 
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yan yana oturmaktadırlar.. 


Bahri doğal bir ifadeyle sorar... 


BAHRİ: Üçünüz birden mi 
gireceksiniz? Teker teker mi? 


Hakan canı sıkkın ve beğenmez 


bir tavırla cevap verir.. 


HAKAN: Yok ya geçen sefer 
kalabalık girdik pek 
beğenmedim... Kardeşin çoklu 
ortamda yapamıyor.. Nefessiz 
kalıyor.. Sen bu atı tek 
koştur... 


BAHRİ: Siz nasıl isterseniz 
öyle olsun.. Peki ilk önce kim 
girecek? 


Hakan, Akif ve İrfan'a bakar.. 


Akif ile İrfan da önce Hakan'a 


sonra da birbirlerine bakarlar... 


Akif utangaç bir tavırla cevap 


verir... 


AKİF: Sen gir önce... Sen 
büyüksün... 


Hakan şakacı bir şekilde 


cevap verir.. 
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HAKAN: O bakmaz büyüğe 
küçüğe, gördüğünde hemen 
oturur üstüne... 


Bahri, Hakan'ın kardeşine yönelik 


kötü konuşmasından rahatsız 


olmuştur.. Ama çok belli etmemey 


çalışır.. Yüksek ve kızar bir 


ses tonu ile tekrar sorar.. 


BAHRİ: Hadi beyler kim 
girecek önce vaktimi çalmayın 
benim... 


Hakan sinirli bir ses tonu ile 


kızar... 


HAKAN: Lan pezevenk işin ne? 
Hasta mı muayene ediyorsun 
burada... Ne acelen var.. 


Bahri ses çıkarmaz.. 


Hakan Akif'e dönerek... 


HAKAN: Kalk lan önce sen gir.. 
Fazla yorma malı... 


Akif zaten gerilmiş ortamı 


daha fazla germek 


istemez..Ayağa kalkar ve Bahri'nin yol 


göstermesi ile bir başka odaya geçer... 
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SAHNE: 15 Merve'nin Odası (İç-Gece) 
AKİF, MERVE 


Odada loş bir ışık yanmaktadır... 
Ortada bir yatak vardır... 


Yatağın üzerinde jartiyer giymiş bir kadın 


oturmaktadır... 
Akif yatağa doğru yaklaşır.. 


Üzerinde büyük bir tedirginlik vardır.. 


Adımlarını kararsızca ileriye doğru atar.. 


Merve karşısında gördüğü kişinin 


tecrübesiz olduğunu hemen anlar... 


Tedirginliğini hisseder... 


Biraz rahatlatmak biraz da alay 


etmek için ince bir ses 


tonu ile seslenir... 


MERVE: Biraz daha yaklaş... 
şöyle gel otur yanıma... 


Akif kendisine denileni yapar 


ve yatağa oturur... 


AKİF: Aaaa, şey, senin adın 
ne? 


MERVE: İlk soracağın bu 
muydu? 


Merve, Akif'in üzerine doğru 


eğilir ve işaret parmağını 
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Akif'in yanağında gezdirirken 


cevap verir.. 


MERVE: Merve benim adım, 
senin ki ne? 


Akif iyice heyecanlanmıştır.. 


Tekleyerek konuşur... 


AKİF: Akif, Akif ben.. 
MERVE: İlk mi? 


AKİF: Ecece, evet ilk... 


MERVE: Dert etme her şeyin 
bir ilki var.. Benimki de 
zamanında ilkti ama şimdi 
sayısını ben de şaşırdım.. Hiç 
evlenmeyi düşündün mü? 


AKİF: Ne alakası var şimdi? 


MERVE: Seni rahatlatmaya 
çalışıyorum... 


AKİF: Ha, tamam... Belki... 
İleride.. Sen? 


MERVE: Gördüğün gibi ben çoğu 
zaman evliyim zaten.. Nikah 
dersen yıllardır hevesliyim 
ama kim alır beni bu halimle... 
İlkokulu bitirdiğimden beri 
evlenmek istiyorum aslında... 


AKİF: Yani kör alıcının kör 
satıcısı olur.. Seni de alacak 
biri bulunur elbet... 
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MERVE: Bulunur tabi... Bak 
gözlerim ne kadar güzel.. Elim 
ayağım da düzgün... Neden 
olmasın ki.. 


AKİF: Müşterilerini nereden 
buluyorsun? Gerçi seni 
tanımayan kalmamış ama! 


MERVE: Ağabeyim buluyor... 
Bazen de ben internetten 
farklı bir isim ile 
profillere giriyorum, gözüme 
kestirdiklerime “hayatınızda 
hiç unutamadığınız biri oldu 
mu” diye soruyorum, konu 
açıyorum işte... Hatta birisini 
düşürdüm bile, iki üç ay 
gezdik tozduk ama ailesi 
uyandı safın.. 


AKİF: Nasıl uyandılar? 


MERVE: Araştırmışlardır 
herhalde, ben nereden bileyin 
nasıl uyandıklarını... 


Merve bir an susarak Akif'in 


kollarına dikkatlice bakar... 


MERVE: Senin kolların ne 
kadar ince.. Ağabeyimki, diğer 
yattıklarımınki falan böyle 
değil... 


AKİF: Bu senin için bir sorun 
mu? 


MERVE: Yooo, ben alacağım 
paraya bakarım... Neyse boşver 
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sen şimdi bunları biz işimize 
bakalım.. Taksimetre işliyor... 


Bu sırada Merve üzerindekileri 


soyunmaya başlar.. Akif Merve'nin 


kıllı vücudunu görünce iğrenir.. 


AKİF: Bu ne lan böyle, maymun 
gibisin? 


Merve eleştirildiği için 


sinirlenir ve çirkinleşir.. 


MERVE: Bana bak lan, yap 
işini sonrada siktir git... 
AKİF: Benimle adam gibi 
konuş... Bu kadar kıllıdan 
hayat kadını mı olur lan.. 


Merve dışarıda bekleyen 


ağabeyine seslenir... 


SAHNE: 16 Merve'nin Odası (İç-Gece) 


AKİF, BAHRİ, HAKAN, İRFAN, MERVE 


MERVE: Ağabey.. 


Kapı açılır içeri Bahri girer... 


BAHRİ: Ne var ne oldu? 


MERVE: Bu hıyara yaptırmam 
kendimi... 
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İçeride yaşanan gürültüyü duyan 


Hakan ve İrfan'da içeri girerler.. 


Hakan sert bir tavırla sorar.. 


HAKAN: Ne oluyor lan burada? 


AKİF: Ağabey, ben bununla 

yapmam, midem bulandı... Her 
tarafı kıllı mıllı bunun, 

böyle kadın mı olur? 


Merve söz karışır.. 


Bu süre içerisinde Bahri 


sadece konuşulanları 
izlemekle yetinir... 


MERVE: Becertmeyin lan 
kendinizi burada şimdi... 


Bahri belinde taşıdığı 


silahı eli ile yoklar... 


BAHRİ: Arkadaş, yapıyorsan 
yap, yapmıyorsan defolup 

gidin buradan daha sırada 
bekleyen müşterilerim var.. 


Hakan bu tavır karşısında 


iyice sinirlenir. 


HAKAN: Kovuyor musun lan sen 
bizi? 
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BAHRİ: Kovuyorum lan... Ev 
benim değil mi? Kız 
istemiyor? 


HAKAN: Lan elin hayat kadını 
ne zamandan beri kız oldu.. 


MERVE: Konuşma lan 
gerizekalı... 


Hakan kendisine yapılan bu 
hakarete karşı çok kinlenir.. 


Ellerini tehditkar bir şekilde 


havada sallayarak Merve'yi ve 


Bahri'yi tehdit etmeye başlar.. 


HAKAN: Sizin alayınızı 
ortadan kaldırırım.. Sizin 
ananızın başkalarının altında 
inlediğini memlekette 
bilmeyen mi var.. 


Eliyle Bahriyi göstererek... 


HAKAN: Aha bu malın babası 
kim?... 


Bahri elini bir kez daha 


beline atar ama silahı çekmez... 


Bu vaziyette konuşur... 
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BAHRİ: Anamı işin içine 
karıştırma sererim leşini 
buraya... 


HAKAN: Ananın içini 
karıştıran karıştırmış zaten... 
Senin gibi bir namussuz 
doğmuş... 


Hakan sinirli tavırlarını 


sürdürerek Merve'ye döner.. 


Merve üzerinde Jartiyer olduğu 


bir vaziyette ve dizleri üzerinde 


yatakta durmaktadır... 


HAKAN: Bak aşağılık, 
üzerinden geçmeyen erkek 
kalmamış memlekette, dışarıda 
namuslu ayağına yatıyorsun... 
Seni tanımayan da neyin 
altına yattığını bilmiyor... 
Sana söz veriyorum bir gün 
senin hayat kadını olduğunu 
duymayan kalmayacak bu 
memlekette... Ananında var ya 
şimdi... Senin gibi birini 
yetiştirmiş... Hayat 
kadınlığını bile 
beceremiyorsun... 


Akif ve İrfan müdahale etmek 
isterler.. Hakan'ın kollarından 


tutarak dışarı çıkarmak isterler.. 


Hakan'ın sakinleşmeye niyeti 


yoktur... 
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HAKAN: Herkes duyacak, ama 
herkes.. Adet gününü bile 
taksici dahil herkes biliyor... 
Böyle namuslu karı mı olur 
lan.. Seni alacak biri olursa 
onunda anasını var ya.. Aha bu 
üç harfli namussuz ağabeyin 
becerir seni ancak.. Herkese 
anlatacağım senin ne kadar 
aşağılık bir kadın olduğunu... 


MERVE: Benim hakkımda 
birisine bir şey dersen seni 
polise savcıya vereceğim... 


HAKAN: Polise savcıya burada 
kaçak fuhuş yaptığını da 
anlat.. Ağabeyinin seni nasıl 
sattığını da anlat.. 


Akif ve İrfan çekiştirerek 


Hakan'ı odadan dışarı çıkarırlar... 


Evin kapısından çıkarken, 
Akif ve İrfan, Hakan'ın kollarından 
tutmuş olmalarına rağmen, 


Hakan kapıyı tekmeler.. 


Merdivenlerden aşağıya inerler... 


SAHNE: 17 Binanın Önü (İç-Gece) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan, Akif ve İrfan 


açık havaya çıkmışlardır 
ama Hakan hala 


sakinleşememiştir.. 
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HAKAN: Adi kadın.. Anası da 
böyleymiş bunun... Bir gün 
herkese duyuracağım bunun 
adiliğini.. Bakın size söz 
veriyorum siz de şahit olun... 


İRFAN: Tamam, ağabey.. Biz de 
gördük onun ne mal olduğunu... 
Zaten bilmeyen mi var ağabey, 
kime duyuracaksın daha? 


HAKAN: Lan Bahri'de paramız 
kaldı.. Gidip şunu alayım... 


Hakan içeri doğru yönelirken 


İrfan engel olur... 


İRFAN: Ya boş ver ağabey.. 
Kalsın zaten ucuz bir 
kadınmış... Hayrımız olsun... 


Hakan sakinleşememiş bir 


tavır içerisindedir... 


HAKAN: Tamam lan dağılın 
şimdi.. Yarın benim eve gelin... 


İRFAN: Tamam ağabey... Sen 
sakin ol... 


Hakan bir sigara yakar 


ve oradan uzaklaşır... 


£ 


İrfan ile Akif başbaşa 


kalmışlardır... 
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İRFAN: Bizde eve gidelim 
artık.. Burada daha 
durmayalım.. 


AKİF: Ne işler açıyorsun 
başıma... 


İRFAN: Hayat oğlum bu 
öğreneceksin böyle böyle... 


İkisi de susarlar ve binanın 


önünden uzaklaşarak karanlığın 


içinde kaybolurlar... 


SAHNE:18 Hakan'ın Dairesinin Önü 
(İç-Gündüz) 


AKİF, HAKAN, İRFAN 


Akif ve İrfan Hakan'ın evine 


gelmişledir.. Zile uzun uzun 


basarlar ama kapı açılmaz... 


Bir süre sonra Hakan akşamdan 


kalma vaziyette, üzerinde pijama 


ve kirli bir atlet ile kapıyı açar.. 


HAKAN: Geldiniz mi lan? 


İRFAN: Geldik ağabey.. 
HAKAN: Geçin içeri... 


İrfan ve Akif içeri geçerler.. 
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SAHNE: 19 Hakan'ın Dairesinin İçi 
(İç-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan'ın evi oldukça dağınıktır... 


Duvarlarda dini içerikli resimler 
asılıdır... 

Akif duvarlardaki resimleri inceler.. 
Hakan resimleri dikkatlice inceleyen 
Akif'e takılır... 


HAKAN: Ne o çok dikkatli 
baktın... 


AKİF: Yani, şey.. Bu 
resimlerin burada ne işi var 
Kis; 


HAKAN: Biz Müslüman değil 
miyiz lan? 


İrfan sırıtarak ve alaycı bir 


tavırla söze karışır.. 


İRFAN: Hakan ağabey imam 
hatip mezunudur.. Ama abdest 
almak dâhil hiçbir şeyi 
bilmez... 


Hakan, İrfan'a kızar bir ses 


tonu ile cevap verir... 
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HAKAN: Herşeyi bilirim ben, 
sen rahat ol.. Dert etme 
kendine.. Bilirim de başka 
meseleler işte... 


İRFAN: Neymiş o meseleler.. 


HAKAN: Başka meseleler dedim 
ya.. Baskı ile ancak demir 
dövülür.. İnsan eğitilmez.. Bir 
ara çok yaptım her şeyden 
şimdi bıktım.. 


İRFAN: Tamam ağabey kızma.. 


HAKAN: Ne kızacağım lan.. 
Durun hazırlanayım çıkarız 
birazdan... 


Akif konuşulanları dinledikten 


sonra şaşkın ve meraklı bir 


tavırla sorar... 


AKİF: Seni gemici diye 
biliyordum... 
HAKAN: Var, o da var.. Her bok 


var bende.. Ben bile ne 
olduğumu şaşırdım... 


İrfan alaycı tavırlarını 


sürdürür... 


İRFAN: Nereye gideceğiz 
ağabey gene Bahri'nin evine 
mi?.. 


HAKAN: Onun anasını varya... 
Oraya değil.. Başka bir yere... 


İRFAN: Nereye.. 


HAKAN: Gidince görürsün... 
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SAHNE: 20 Balıkçı Barınağı (İç-Gündüz) 
AKİF, GÜRKAN, HAKAN, İRFAN, YAŞLI BALIKÇI 


Hakan'ı, İrfan'ı ve Akif'i 


balıkçı barınağının girişinde 


görürüz... 


Akif ortama yabancı olduğunu 


belli dercesin Ileri ceplerind 


ve omuzları kalkık bir vaziyette 


yürümektedir... 


Barınakların yanına gelirler 


ve içeri girerler... 


İçeride yaşlı bir adam, ağızında sigara 


olduğu halde ağ örmektedir.. 


İçeri girenleri görünce başını 


kaldırarak bakar ve tekrardan işine 


döner... 


YAŞLI BALIKÇI: Ne var? Gene 
niye geldin... 


HAKAN: Bişey yok be usta... 
Gürkan'ı soracaktım... 


YAŞLI BALIKÇI: Buralarda 
birazdan gelir.. Ne yapacaksın 
onunla... Gene bi işler 
çeviriyorsun ya sen hadi 
hayırlısı.. 


HAKAN: Bir iş çevirdiğimiz 
yok valla, bildiğin işler... 
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girer.. Hakan 


çok samimi ol 


YAŞLI BALIKÇI: Bildiğim 
işlerse bu işlerden hayır 
gelmez... 


Bu sırada Gürkan içeri 


ayağa kalkarak 
duklarını belli 


edercesine bi 


rbirlerine 


sarılırlar.. 


Akif sessizce 


GÜRKAN: Ne ayaksın sen? Ne 
işin var buralarda? 


HAKAN: Dur be oğlum! 
Anlatacağım... Senin işler 
nasıl gidiyor? 


GÜRKAN: İşler iyi değil.. 
Neyse bırak işleri sen şimdi 
de dün Bahri”'nin 
evindeymişsin? 


HAKAN: He, oradaydık... 


GÜRKAN: Üzmüşsün kızı.. Dün 
gece başka iş tutmamış... 
Senden alacağım bu zararın 
karşılığını... 


HAKAN: Şeyine kramp girmiştir 
de onun için tutmamıştır.. Lan 
zaten kıllı hayat kadınının 
teki.. Emekliye ayrılması 
lazım... 


İrfan'ın kulağına 


eğilerek sora 


Eus 
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İrfan, Hakan 


AKİF: Kim oğlum bu, dün 
geceden haberi var.. 


İRFAN: Dur bi, anlarız şimdi.. 


ile Gürkan'ın 


sohbetinin arasına girer.. 


İRFAN: Ağabey, bu arkadaş 
kim? 


HAKAN: Bahri'nin kardeşi, ana 
bir baba ayrı... 


GÜRKAN: Karıştırma şimdi o 
meseleleri... Sen niye geldin 
onu söyle... 


HAKAN: Dün gece senin O 
ağabeyine kıl oldum.. 


Kafasıyla Yaşlı Balıkçıyı 


göstererek... 


HAKAN: Bahri biliyor mu? 


GÜRKAN: Derdin ne senin lan? 
Ne eşeliyorsun geçmişi... 
Bilmiyor.. 


YAŞLI BALIKÇI: Kim neyi 
bilmiyor Gürkan? 


GÜRKAN: Yok baba bir şey sen 
işine bak biz dışarıda 
konuşacağız... 
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SAHNE: 21 Ba 


lıkçı Barınağı (Dış-Gündüz) 


AKİF, GÜRKAN, HAKAN, İRFAN 


Gürkan, Haka 


dışarı çıkar 


n, İrfan ve Akif 


lar.. Az ileride duran 


masanın başı 


na giderler.. 


Seslerinin Yaşlı Balıkçı 


tarafından d 


uyulmasını istemezler... 


GÜRKAN: Lan bana bak, seni 
indiririm aşağıya.. 


HAKAN: Yiyorsa indir.. Senin 
şu Bahri'den sakladığın para 
var ya onu istiyorum.. 
Yıllardır ananızı kardeşinizi 
satıyorsunuz... Bana da para 
lazım... 


GÜRKAN: Yok bende para... 
Satıyorsam benim anam 
kardeşim sana ne oluyor lan? 


HAKAN: Feyzullah'ın da haberi 
var.. O parayı yarın akşama 
kadar bana getir... 


GÜRKAN: Feyzullah kim lan? 
Daha düne kadar torbacıydı o... 


HAKAN: Ulan sen sanki farklı 
bir şey mi yapıyorsun?.. Ne 
biçim aile yapınız var.. Aile 
içi üremenin sonu sizin gibi 
olmaktır işte... 


GÜRKAN: Bizim babalarımız 
ayrı tamam mı? 
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HAKAN: Ne fark eder puşt, 
ananız bir.. Bahri bilmiyor 
değil mi babasının kim 
olduğunu? Eminim ki öğrenmek 
isteyecektir.. O babasının 
doktor olduğunu sanıyor değil 
mi? 


GÜRKAN: Öyle zaten.. Bu işi 
karıştırırsan sen zararlı 
çıkarsın.. Bende para filan 
yok topla arkadaşlarını da 
git buradan.. Feyzullah'a da 
söyle onun anasını 
becereceğim.. Paraya ihtiyacı 
varsa kendi ablasını satsın... 


HAKAN: Yarın gece bekliyorum... 
Geldin geldin gelmedin sen 
bilirsin.. 


Hakan, İrfan ve Akif'i 
uzaklaşırken görürüz... 


Gürkan elindeki sigaradan 


derin bir nefes çekerek 


dumanını havaya savurur... 


SAHNE: 22 Feyzullah'ın Evi (İç-Gündüz) 


İRFAN, FEYZULLAH, FEYZULLAH'IN ABLASI, 
HAKAN, İRFAN 


Hakan, İrfan ve Akif Feyzullah'ın 


vine gelirler... 
Hakan uzun uzun zile basar.. 


Kapıyı hasta görünümlü, 
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gözlerinin altı mosmor 


bir kız açar.. 


HAKAN: Feyzullah yok mu? 
KIZ: İçeride... 


Bu sırada Feyzullah içeride 


esrar sarmaktadır... 


FEYZULLAH: Kardeş hoş geldin? 


HAKAN: Hoş bulduk... Bu ne lan 
böyle.. Mahşerin geriye kalan 
iki atlısını da kaptığım gibi 
geldim... 


FEYZULLAH: Herkesi 
topluyorsun buraya.. Başımıza 
iş açacaksın... 


HAKAN: Merak etme.. Bir 
şeycikler olmaz.. Bak bu 
İrfan, bu da Akif.. 


FEYZULLAH: İçer misiniz? 
Sarayım mı size de birer 
tane... 


Akif ve İrfan “hayır” anlamında 


kafalarını sallarlar.. 


Bu sırada Feyzullah'ın ablası 


içeri girer.. 


Akif ile kız bir an göz göze 


gelirler.. Akif hayran ancak 
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biraz da kızın durumuna 


acır bir vaziyette bakar... 


KIZ: Kokutmayın lan burayı... 
Pencereyi açın.. Ev leş gibi 
kokuyor sonra... 


FEYZULLAH: Tamam be! Defol 
git beğenmiyorsan burayı... 


HAKAN: Ne biçim konuşuyorsun 
lan sen ablanla? 


FEYZULLAH: Kes lan.. 
Kız hiçbirşey söylemden odadan 
çıkar.. Çıkarken Akif ile 


tekrardan göz göze gelirler... 


HAKAN: Senin işini Gürkan'a 
söyledim... 


FEYZULLAH: Ne dedi şerefsiz? 


HAKAN: Paraya ihtiyacı varsa 
kendi ablasını satsın dedi... 


FEYZULLAH: Vay adi..Kendi 
kardeşini satıyor ya herkesi 
kendi gibi zannediyor... 


HAKAN: O satmıyor ki Bahri 
satıyor.. Hem senin için “daha 
düne torbacıydı” dedi.. 


FEYZULLAH: Öyle mi dedi? Ben 
de onların adını çıkarmazsam 
yedi alem gelsin beni siksin... 
Her neyse, işte bunların 
hepsi aynı bok.. Parayı 
alacağız.. Köpek gibi verecek... 
Bahri'nin haberi de yok 
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tabi..Sen bakma Gürkan o 
ihtiyara baba diyor ama o iş 
öyle değil.. Bunların alayının 
var ya.. Sen dur bak hele.. 


HAKAN: Neyse kardeş ben 
ayrıntıları bilmem kendi 
aranızda halledin.. Ben parama 
bakarım.. Şimdi biz kaçar... Sen 
bize şuradan birkaç tadımlık 
ver senle sonra hesaplaşırız... 


FEYZULLAH: Yok lan öyle 
olmaz.. Paran yoksa 
içmeyeceksin... 


Feyzullah arkasını dönerek 


ablasına seslenir.. Bu arada 


Hakan masada duran sarılmış 
esrarlardan birkaç tanesini 


gizlice alır ve cebine atar... 


FEYZULLAH: Ocağı mı açık 
unuttun gene gaz kokusu 
geliyor... 


İçeriden ses gelmez.. 


Feyzullah kendi kendine 


söylenir... 


FEYZULLAH: Gebertecek bizi bir 
gün... 


HAKAN: Veriyor musun vermiyor 
musun? 
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FEYZULLAH: Vermiyorum! Hayır 
kurumu mu işletiyorum burada? 
Bunlar akşama satışa çıkacak... 


HAKAN: Senin ben ta.. 


Hakan sinirli bir biçimde 


oturduğu yerden kalkar ve Akif 


ve İrfan'a kafa işareti ile 


“hadi kalkın gidiyoruz” işareti 


yapar... 


SAHNE: 23 Sahil (Dış-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan, Akif ve İrfan sahile gelirler.. 


Kayalıkların üzerine otururlar... 


Hakan, Feyzullah'tan aşırdığı 


esrarları cebinden çıkarır... 


Birini ağzına atar diğer ikisini 


Akif ve İrfan'a uzatır. 


HAKAN: Alın bakalım, 
ağabeyinizden size kıyak... 


İrfan esrarı alır.. 


Akif kafa hareketi ile 


istemediğini söyler.. 
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Hakan ve 


İRFAN: Sen büyük adamsın.. 
Şimdi sen bunu çaldın ya 
haram olur mu bunu içsek? 


HAKAN: He, esrar içmek helal 
mi ki çaldığını içmek haram 
olsun? 


İRFAN: Her türlü günah yani.. 


HAKAN: Beğenmiyorsan içme! 


İRFAN: Yok ağabey.. Tamamdır 
benim için... 


Hakan Akif'e dönerek 


alaycı bir biçimde sorar... 


HAKAN: Sen niye içmiyorsun, 
dişlerin mi sararır, yoksa 
haram olduğu için mi? 


AKİF: Yok, daha önce hiç 
içmedim... 

HAKAN: Her şeyin bir ilki 
vardır.. Gerçi sen ilklerde 
tökezliyorsun ama neyse... 


AKİF: Nasıl yani? 


HAKAN: Lan karıya götürdük 
yılların kaşarını bile 
küstürdün... 


AKİF: Ben bir şey demedim ki.. 


HAKAN: Neyse ben akşama 
içerim... 


İrfan'ın 
kafaları iyice bulanır... 


Esrar etkisini göstermeye 


başlamıştır... 


61 


HAKAN: Kafam doldu ya.. 


İRFAN: Aynen ağabey.. Evin 
yolunu bulamayacağız.. 


Hakan bu sırada 
gemide yaşadığı bir 


anısını anlatmaya başlar... 


HAKAN: Bir gün Akdeniz'in 
ortalarındayız.. Gene böyle 
kafam yerinde değil.. Emekli 
bir asker var gemide.. İkinci 
kaptan.. Böyle güneşe karşı 
yatmışım dinleniyorum, hayvan 
herif gelmiş tekmeliyor.. 
Gözümü bir açtım karşımda 
mahalle karısı gibi 
söyleniyor.. “Kalk lan” falan 
diyor..“Ne vuruyorsun lan” 
dedim... “Sen bana lan” 
diyemezsin diye yakama 
yapıştı.. Zar zor ayağa 
kalktım, zaten bir gıcığım 
vardı ite bunu da fırsat 
bilerek kafayı indirdim 
şerefsizin yüzüne... Yok beni 
askeri mahkemeye verecekmiş 
de diskoya attıracakmış da... 
Anlayacağım amcamın kafası 
gitmiş.. Hala kendisini 
askerde zannediyor... 


m" 


İRFAN: Sonra ne oldu ağabey? 


HAKAN: Ne olacak? Hiç bir şey 
olmadı.. Baktım benden tırstı 
üzerine gitmeye başladım... 
Açık vermeyeceksin insanlara... 
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Hele gemi ortamında açığını 
yakaladılar mı üzerine çok 
gelirler.. Başına ne geleceği 
belli olmaz.. Hiç kimsenin 
ruhu bile duymaz.. 


İRFAN: Ceza vermezler mi? 


HAKAN: İspatlayamazlar ki.. 
İşini temiz yapacaksın... 
Arkadan... Sessizce... Canını 
sıkan olursa son ana kadar 
bekleyeceksin... Ani tepkiler 
vermeyeceksin, niyetini açık 
etmeyeceksin.. Fırsatını 
bulduğunda da indireceksin.. 


İRFAN: Gemide esrar içmek 
serbest mi? 


HAKAN: Her şey serbest... Tabi 
her şey insan ilişkisine 


bakıyor.. Insan ilişkileri iyi 
olan hiç kimse bu hayatta 
başarısız olmaz.. Olamaz yani... 


İRFAN: İnsanların suyuna 
gideceksin birazda... 


HAKAN: Yok öyle değil.. Sen 
iyi olursan herkes iyi olur.. 
sen kötü olursan herkes kötü 
olur.. Sen kötü olup da 
karşındakini iyi olmasını 
bekleyemezsin.. Eğer iyi olan 
biri varsa o kişi ya 
peygamberdir ya da evliya... 


Akif araya girer.. 


AKİF: Gidelim artık, biri 
görür gündüz vakti esrar 
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içiyorlar diye şikayet falan 
ederler.. Başımıza iş 
almayalım durup dururken... 


HAKAN: Korkma.. Bişey olmaz... 


İRFAN: Ağabey, Akif doğru 
söylüyor kalkalım artık.. 


HAKAN: Lan daha bitmedi... Siz 
gidin.. Akşama bana gelin... 
TakılıTrız.. 


İRFAN: Tamam bakarız... 


Akif ve İrfan ayağa kalkarlar.. 


İrfan biraz sendeler.. 


Akif'ten destek alarak 


ayakta durmaya çalışır... 

Hakan esrardan derin bir 

nefes çekerek yüzünü denize 
dönmüş bir vaziyette düşüncelere 


dalar.. Başını dirseğini dizene 


oturttuğu eline dayar.. Akif ve 


an'ın kayalıklardan 


uzaklaştığını görürüz... 


SAHNE: 24 Akif'in Evinin Önü (Dış-Gündüz) 
AKİF, İRFAN 


Akif ile İrfan sokağın başında 


görünürler..İrfan hala sendeleyerek 


yürümektedir..Kısa bir zaman içerisinde 


evin dış kapısının önüne gelirler... 


64 


AKİF: Ben eve gidiyorum.. 
İRFAN: Tamam... 


AKİF: Gidebilecek misin tek 
başına? 


İRFAN: Giderim dert etme.. 
Akşama geliyor musun Hakan'a... 


AKİF: O adamı gözüm hiç 
tutmadı.. Yalan çok var o 
herifte.. 


İRFAN: Yalansız iş mi var bu 
dünyada? 


AKİF: Neyse bakarız.. 


İRFAN: Ben seni ararım.. 


İrfan'ın sendeleyerek oradan 


uzaklaştığını görürüz... 


SAHNE: 25 Akif'in Evi (İç-Gündüz) 


AKİF, FATMA 


bitirmiştir... 


A 


topladığını 


kşam 


nneni 


ahtarı ile kapıyı açar 
ri girer.. Annesi (Fatma) 


amazını yeni 


seccadesini 


görürüz... 


AKİF: Allah kabul etsin anne! 
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FATMA: Allah razı olsun! 
Allah seni çok bağışlasın... 
Nerelerdeydin bütün gün? 


AKİF: Hiç geziyorduk 
arkadaşlarla... 


FATMA: Kim bu arkadaşlar... O 
İrfan mı? 

AKİF: O da var, başkası da... 
FATMA: Kendine dikkat oğlum! 
O İrfan denen çocuk iyi biri 
değil.. Seni kötü 
alışkanlıklara alıştırmasın.. 


AKİF: Yok anne bir şey olmaz.. 


FATMA: Sınavlara gidecek 
misin yine? 

AKİF: Ya, bir ağabey var, 
onun da bir tanıdığı varmış 
bana yardım edermiş... 


FATMA: Kimmiş ©? 


AKİF: Bilmiyorum, daha 
tanıştırmadı.. Bu akşam yanına 
gidince soracağım... 


FATMA: Akşam vakti evinde 
otur oğlum... 


AKİF: Offf, sıkılıyorum anne 
anlamıyor musun? Biraz nefes 
alayım... Her şey çok üstüme 
geliyor... 


Fatma hiçbir şey söylemez... 


Akif'in yüzüne uzun uzun bakar... 


Akif'i odasına doğru giderken görürüz.. 
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SAHNE: 26 Akif'in Odası (İç-Akşam) 
AKİF, İRFAN 


Akif gündüz giydiği kıyafetleri 


ile yatağında uzanmaktadır... 
Uyumuştur... 


Az önce yeni uyanmıştır.. 


Bu sırada telefonu çalar... 


Arayan İrfan'dır. 


İRFAN: Uyudun mu? 


AKİF: He, yeni uyandım.. İçim 
geçmiş... 


İRFAN: Hadi gidiyoruz.. 
Aşağıdayım, aşağıya gel... 


AKİF: Tamam bekle geliyorum.. 


SAHNE: 27 Akif'in Evinin Önü (Dış-Akşam) 
AKİF, İRFAN 


İrfan elinde sigara ile kapıda 


beklemektedir... 


Akif'i kapının önünde görürüz... 


İRFAN: Geldin mi? 


AKİF: Bilmem geldim mi acaba? 


İRFAN: Bence geldin.. Hadi 
gidelim... 


AKİF: Yürüyerek mi gideceğiz? 
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İRFAN: Yok senin için 
helikopter kiralayacağım.. 
Yürüyeceğiz tabi... 


İrfan ve Akif'i sokak lambasının 


altından geçerek karanlıkta 


kaybolduğunu görürüz... 


SAHNE: 28 Hakan'ın Evi (İç-Akşam) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan, Akif ve İrfan'ı kapıda karşılar.. 


Hakan her zamanki gibi pasaklı 


kıyafetler içerisindedir... 


Hakan üzerinde çay lekesi 


olan bir pijama giymektedir... 


İrfan alaycı bir ses tonu ile 


İRFAN: Üzerine çay mı döktün? 
O leke ne öyle? 


Hakan lafı oturtur... 


HAKAN: Çay lekesi değil o! 
Siz geçin içeri ben sırtıma 
bir şeyler alayım... 


Hakan başka bir odaya geçer... 


Akif ve İrfan oturma odasına 


geçerler... 
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Hakan ağızında yanan bir sigara 


ile içeri girer.. 


HAKAN: Nasıl gidiyor gençlik? 
İRFAN: İyidir... 


Akif söze karışır... 


AKİF: Ağabey, tanıdığın bir 
ressam vardı ya konuştun mu 
onunla... 


HAKAN: Ne için? Konuyu 
hatırlat bi... 


AKİF: Beni sanat hazırlık 
kursuna alması için... 


HAKAN: Ha... Yok konuşmadım... 
Dur bir arayayım şimdi.. 


Hakan sehpanın üzerinde duran 


cep telefonunu alır.. Ressamı 


arar.. Telefon birkaç kez 


çaldıktan sonra karşıdan 
açılır... 


HAKAN: Alo, ağabey... Nasılsın? 


Karşı taraf ile kısa bir 


selamlaşma olur.. 


HAKAN: Seni şey için aradım... 
Burada bir kardeşimiz var... 
Ressam olmak istiyormuş... 
Sınavlara girip çıkıyormuş 
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ama almamışlar okula.. Sen bir 
yardım edebilir misin diye 
soracaktım... Kurs filan 
bişeyler diyor da ben anlamam 
o işlerden.. 


Karşıdan olumlu yanıt gelir.. 


HAKAN: Tamam, ağabey... Yarın 
gelsin o zaman senin yanına... 


Karşı taraf birşeyler daha 


söyler... 


HAKAN: Yok, yok ben tarif 
ederim orayı.. Kendine iyi 
bak.. Selametle... 


Hakan telefonu kapatır ve 


sehpanın üzerine koyar... 


HAKAN: Tamam oldu senin işin... 
Sen yarın şeye gideceksin... 


Hakan sigarasından derin 


bir nefes çeker... 


HAKAN: Sabiha Gökçen 
havalimanına... Yarın uçağı 
varmış bir yere gidiyormuş da 
seninle orada konuşacakmış... 
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AKİF: Allah razı olsun 
ağabey... Kesin yapar mı işimi... 


HAKAN: Kesin diye bir şey 
olmaz da.. Bakalım inşallah 
olur.. Kuldan bir şey 
beklenmez aslında.. İşi yapan 
Allah'tır... Kul aracıdır 
sadece.. İş kula kalırsa 
Allah'ına bile nankörlük eden 
kul senin işini mi yapacak... 


AKİF: Haklısın ağabey... 


İRFAN: Hakan ağabeyimiz imam 
hatiplidir... 


AKİF: Biliyorum daha önce de 
söylemiştin... 


HAKAN: Bir zamanlar öyleydik 
de şimdi ondan geriye kalan 
bu.. (İki eliyle kendisini 
gösterir...) 


AKİF: Ağabey senin bu 
gemicilik olayı nedir? 


HAKAN: Ya ben işte okulu 
bitirince imamlık sınavlarına 
girecektim.. Aklımda bir köye 
imam olup oralarda yaşamak 
vardı.. Ben de bir hain baba 
var tutturdu gemici ol diye... 
Yok gemicilikte çok para 
varmış, dünyayı gezermişim de 
imam olup ne olacakmış da... 
Falan filan işte.. Aklıma 
girdi.. Bir gemici cüzdanı 
çıkarttım kendime.. Sonra gemi 
hayatı derken bozulduk böyle... 


AKİF: Baban gemici miydi? 
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HAKAN: Yok ya ne gemicisi, 
gemiye koysan bir gün bile 
tutmazlar onu gemide... 
Hademeydi.. Başıma musallat 
etti bu işi sonra da geberdi 
gitti... 


AKİF: Başın sağ olsun ağabey.. 


HAKAN: Seni sevdim... Sen bu 
İrfan (İrfan'ı parmağı ile 
göstererek) gibi değilsin... 


İRFAN: Ne kötülüğümü gördün 
ağabey... 


HAKAN: İyi bir tarafını da 
görmedik ki.. Neyse kendin 
dikkat et.. Git okuluna, 
okulunu oku.. Resim mi 
yapıyorsun şiir mi yazıyorsun 
ne istiyorsan onu yap... Seni 
başkalarının yönlendirmesine 
izin verme.. Onlar gider sonra 
sen tek başına kalırsın... 
Başarılı olduğun zaman 
başarıyı sahiplenen çok olur 
ama başarısızlık sadece sana 
dLttlr.. 


AKİF: İnşallah ağabey çok 
istiyorum.. Olacak inşallah... 


HAKAN: İnşallah! 


İrfan Hakan'ın filozof 
tarzı konuşmasından rahatsız 


olmuştur... Alaycı bir şekilde 


araya girer.. 
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İRFAN: Ağabey senin yok mu 
gemicilik anıların anlatsana 
bir tane.. 


HAKAN: Bizde hikâye çok da 
ders alan yok aslan, sen 
rahat ol.. 


İRFAN: Ben rahatım ağabey sen 
anlatmaya devam et.. 


Hakan sigarasından derin bir 


nefes çekerken garip bir yüz 


ifadesi ile İrfan'a bir bakış 


atar... 


HAKAN: Bir gün şeydeyiz.. Bu 
Kumkapı açıklarında 
demirdeyiz.. Kaptan bana 
halatları onarma işini verdi... 
Nasıl yapılacağını gösterdi 
çekti gitti.. Ben de başladım 
onarmaya... Neyse işte, öğlen 
yemeğine kadar onardım 
bitirdim hepsini... 


(Flashback'e geçeriz) 


SAHNE: 29 Gemi Personel Dinlenme Salonu 
(İç-Gündüz) 
HAKAN, KAPTAN, İKİNCİ KAPTAN, MUSTAFA 


Gemi personel dinlenme salonunu görürüz... 


Gemiciler çeşitli işlerle vakit 


öldürmektedirler.. 
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salonun kapısında Kaptan'ı görürüz... 


Kaptan, Hakan'ı yanına çağırır.. 


KAPTAN: Hakan! Gel bakayım 
buraya... 


Hakan oturduğu masadan kalkar 


ve Kaptan'ın yanına gider... 


HAKAN: Buyur süvari bey! 


KAPTAN: Bitirdin mi sana 
verdiğim işi? 

HAKAN: Bitirdim süvari bey... 
KAPTAN: İyi... 


Bu sırada kıskanç bir tavırla 


usta gemici Mustafa yerinden 


kalkmadan söze karışır.. 


MUSTAFA: Nasıl bitirsin 
süvari bey onca işi bu acemi... 
KAPTAN: Bitirdim diyor işte 
nasıl bitirecek.. 


MUSTAFA: Kesin bir oyun 
yapmıştır bu.. Ben bu kadar 
yıllık gemiciyim ben o kadar 
işi bu kadar saatte 
bitiremem, o nasıl bitirmiş... 
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Kaptan'ın arkasında İkinci 


Kaptan belirir... 


İkinci kaptan söze karışır.. 


İKİNCİ KAPTAN: Demek ki 
herkes senin gibi mal 
değil!... 


Bütün gemiciler güler.. 


Mustafa bu işe bozulur.. 


MUSTAFA: Tamam efendi kaptan, 
bakalım paydostan sonra nasıl 
yapmış işi.. Doğru yaptıysa 
işi ben de şerefsizin 
çocuğuyum... 


SAHNE: 30 Gemi Güverte (İç-Gündüz) 
HAKAN, KAPTAN, İKİNCİ KAPTAN, MUSTAFA 


Hakan onardığı halatları 


Kaptan'a ve İkinci Kaptan'a gösterir... 


Mustafa'da Hakan'ın açığını aramak 


için dikkatlice halatlara bakar... 


Kaptan halatları inceledikten sonra 


konuşur... 


KAPTAN: Bir acemiye göre 
gayet güzel iş çıkarmışsın.. 
Aferin.. 
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İKİNCİ KAPTAN: Yetenekli 
birisiymişsin demek ki... 


İkinci Kaptan, Mustafa'ya 


dönerek konuşur... 


İKİNCİ KAPTAN: Mustafa efendi 
malzeme ortada.. Sen ne 
çocuğuyum demiştin içeride? 


MUSTAFA: Kesin başkasına 
yaptırmıştır... 


HAKAN: Yok kendim yaptım.. 


İkinci Kaptan Hakan'ı destekler 


bir biçimde konuşur... 


İKİNCİ KAPTAN: Ulan eşek 
yavrusu denizin ortasındayız 
kime yaptıracak, kendi yapmış 


işte... 
MUSTAFA: Ben öyle 
düşünmüyorum... 


İKİNCİ KAPTAN: Lan siktir 
git.. Şerefsiz.. Sanki 
düşünebiliyormuş gibi... 


İkinci Kaptan bir an kendisini 


toparlar... 


İKİNCİ KAPTAN: Kusura 
bakmayın süvari bey sizin 
yanınızda olmadı ama... 


KAPTAN: Yok yok iyi dedin... 
Aha bu mala geçen gün yangın 
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lustafa kinli 


hortumunu topla dedim, 
beceriksiz yeni gelinin 
yorganı topladığı gibi sarmış 
sarmalamış atmış yangın 
dolabına... 


bir yüz 


(Flashback'e 


ifadesiyle Hakan'a bakar... 


Başını öne eğer.. 


döneriz) 


SAHNE: 31 Hakan'ın Evi (İç-Akşam) 


AKİF, HAKAN, 


İRFAN 


Hakan işaret 


Akif'e doğru 


HAKAN: Bu Mustafa çok adi 
birisiydi.. Yok ben yeniymişim 
de yapamazmışım da.. Ulan sen 
beceriksizsen, anan baban 
seni abdestsiz yaptıysa benim 
suçum ne? 


AKİF: Hiç işte.. 


parmağını 


uzatarak... 


HAKAN: Şunu unutma.. İyi bir 
şey yaparsan yapamayan seni 
kıskanır, ayağını kaydırmaya 
çalışır.. Seni engellemey 
çalışır.. Bu herifler hep 
böyledir.. Açığını arar 
dururlar.. Gel sen yap 
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dediğinde de ortada 
bulamazsın böyle tipleri... 


İRFAN: Doğru dedin ağabey.. 
Bizde de vardı böyle bir tip.. 
Ben çıraklık yapıyordum 
berberde, ustam bana kısa 
zaman içinde sakal tıraşı 
yaptırmaya başladı ama 
kalfaya iş vermiyordu... Ben 
tıraş yapıyordum o yerleri 
süpürüyordu.. Ama nasıl 
kıskanıyordu beni... Sonra bu 
şerefsiz çekmeceden para 
çalıyormuş benim üstüme attı... 
Usta'da beni kovdu.. 
İspatlayamadın da.. Ama Allah 
yanına bırakmamış gördüm 
ondan sonra onu, bir arabanın 
altında kalmış.. Öyle dediler... 
Tekerlekli sandalyede 
geziyordu... 


HAKAN: Bırakmaz tabi.. Sen 
kimsin ki beni 
eleştiriyorsun.. 


Hakan cebinden sigara 


paketini 


çıkartır... Bir 


sigara daha yakar... 


Derin bir nefes çeker.. 


HAKAN: Keşke gemiyi hiç 
bırakmasaydım... 


Hakan dengesiz bir ruh haline 


bürünmüştür.. Konudan konuya 
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geçer.. Geçmişte yaşamış 


olduğu pişmanlıklar artık diline 


vurmuştur.. Hakan'ın dengesiz 


ruh halini izleriz.. 


HAKAN: Sen bakma ben böyle 
sessiz duruyorum ama herşeyin 
bir zamanı var.. Elbet 
konuşacağım bir yerlerde.. O 
zaman herkes susacak yalnızca 
beni dinleyecekler.. Sen d 
yarın git şu adamın yanına 
derdini anlat.. Yapmazsa senin 
işini çekerim onun ipini de... 


AKİF: Tamam ağabey, sağol.. 
Neydi bu adamın adı? 


HAKAN: Aaaa.. Erhan.. Erhan... 


SAHNE: 32 Sabiha Gökçen Havalimanı VIP 
Salon (İç-Gündüz) 


AKİF, ERHAN 


Akif'i Sabiha Gökçen Havalimanı VIP 


salonuna doğru yürürken görürüz... 


Akif döner kapıdan içeri girer.. 


Kapıdaki görevli polis nereye 


gittiğini sorar.. VIP salonunda 


Ressam Erhan ile görüşeceğini 


söyler ve güvenlik noktasından 


geçer.. Akif kısa bir koridordan 


geçerek VIP salonuna ulaşır.. 
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İçeri girer bir an kapıda bekleyerek 


etrafa göz atar.. Erhan'ı tanıyamayınca 


cep telefonunu çıkartır ve Hakan'ın 


kendisine verdiği numaradan Erhan'ı 
arar.. Bu arada da telefonu kim açacak 


diye etrafı gözetlemeye devam eder... 


Telefon sesi kapının hemen sağındaki 


koltuktan gelir.. Akif oraya doğru yönelir... 


Erhan telefonuna bakmaktadır.. Akif aramayı 


sonlandırır... 


AKİF: Ağabey merhaba, hayırlı 
günler.. Dün Hakan ağabey ile 
konuşmuştunuz.. Ben Akif... 
İnşallah hatırlarsınız... 


Erhan ayağa kalkarak Akif'in 


elini sıkar... 


ERHAN: Evet dün Hakan ile 
konuştuk da bana isim 
söylememişti.. Neyse geç otur... 


Akif masum bir tavırla kendisine 
gösterilen yere oturur... 
Erhan patavatsız bir biçimde 


hemen özelini anlatmaya başlar... 


Bişeylere canı sıkkın olduğu 


bellidir... 
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ERHAN: Hakan ile uzun 
zamandır tanışırız.. İyi bir 
çocuktur.. Geçende de, geçen 
dediysem oluyor bir iki yıl, 
bir kız arkadaş göndermişti... 
Bu arkadaşa yardım ettim.. 
Okula aldırdık.. Sonra aramız 
bayağı iyiydi.. Evlendik de... 
Bir çocuğum oldu ama 
a 
o 
A 


nlaşamadık, boşandık.. Çocuk 
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nda kaldı falan filan... 
nlayacağın böyle işte... Şimdi 
de başkası ile evlenmiş de 
çocuğun velayet davası ile 
uğraşıyorum bu aralar.. Onun 
için aklım biraz karışık... 
Çocuğu üvey babanın eline 
bırakmak istemiyorum... 


Neyse.. Kendinden bahset 
biraz..Akif heyecanlı bir ses 


tonu ile.. 


AKİF: Ben burada İstanbul'da 
yaşıyorum... Liseyi bitireli 
oldu bayağı.. O günden beri 
Güzel Sanatlar Akademisi'ne 
girmeye çalışıyorum... Bunun 
için önce kursa kayıt 
yaptırmam lazım... Mülakatla 
alıyorlar da sonuç istediğim 
gibi olmuyor.. Benim torpilim 
yok... 


ERHAN: Torpil değil o, 
referans diyorlar artık ona... 
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AKİF: Referansım yok işte, 
sizden ricada bulunacaktım 
bana referans olur musunuz 
diye? 


ERHAN: Ama, şimdi, yani... 
Bayan olsaydın daha kolay 
olurdu ama, şimdi zor be... 
Hakan, bayan gönderecek 
sanmıştım ben... 


AKİF: Anlayamadım! Nasıl 
yani? 


ERHAN: Yani bayan biraz daha 
kolay.. Sen hangi lise 
mezunusun? 


AKİF: Düz lise.. Atatürk 
Lisesi... 


ERHAN: Ha... Zaten olmaz senin 
işin.. Boşuna gelmişsin buraya 
kadar.. Baştan söyleseydin hiç 
çağırmazdım seni... 


AKİF: Niye ki? 

ERHAN: Ortalıkta bu kadar 
Güzel Sanatlar Lisesi mezunu 
varken düz liseden gelip de 
ressam olmayı hayal etmen çok 
garip bence... 


AKİF: Bence değil!.. 


ERHAN: Hem ben karşıyım düz 
liseden mezun olanlara... 
Hayatım boyunca da mücadele 
edeceğim düz liseden 
mezunlarla.. 


AKİF: Ama bu ayrımcılık... Ne 
yani ben düz liseden mezun 
oldum diye ressam olamayacak 
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mıyım? Böyle bir kural nerede 
yazıyor? 


ERHAN: Böyle bir kural yok... 
Ama bu camiadakiler de 

karşılar.. Engellerler seni... 
Almazlar... 


AKİF: Şu anda insanlar 
arasında ayrımcılık 
yaptığınızın farkında 
mısınız? Söyledikleriniz suç 
teşkil eder... 


ERHAN: Gerçek bu... 


AKİF: Gerçek dediğiniz şey 
size göre değişken galiba... 


ERHAN: Sadece bana göre değil 
herkes aynı fikirde... 


AKİF: Burada olmayan yüzlerce 
kişi hakkında fikir ileri 
süremezsiniz! 


ERHAN: Emin ol ki herkes de 
benim gibi düşünüyor... 


AKİF: Benim düz lise mezunu 
olarak ressam olamayacağımı 
söylüyorsunuz üstelik böyle 
bir kural da hiçbir yerde 
yazmıyor.. Kendi hastalıklı 
düşüncelerinize göre 
konuşuyorsunuz... 


ERHAN: Delikanlı sözlerine 
dikkat et... 


AKİF: Güzel Sanatlar Lisesi 
diyorsunuz ben de tanıyorum 
buradan mezun olan kişileri... 
Fırçayı dahi düz tutamıyorlar 
ellerinde.. Var böyle 
bildiklerim. Sırf buradan 
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mezun oldukları için bu 
yeteneksizlikle kursa kabul 
edilmeleri haksızlık.. O zaman 
devlet bütün düz liseleri 
kapatsın... 


ERHAN: Kapatsın!... 


Akif son derece 


sinirlenmiştir.. 


AKİF: Hem siz başta bayan 
olsa falan demiştiniz... 
Anladım sizin derdinizi. 
Kızları alıp gönül ilişkisi 
kuruyorsunuz... Sizin derdiniz 
haklıyı haksızı ayırmak, 
ülkenin geleceğini 
yetiştirmek değil.. Kendi 
arzularınızı tatmin edecek 
kişileri bulmak... 


ERHAN: Bana bak delikanlı 
haddini aşıyorsun.. 


AKİF: Sen demedin mi önce 
nikâhıma sonra kursa aldım 
diye demin... 


ERHAN: Hayır önce kursa sonra 
nikâhıma aldım dedim... 


AKİF: Ne fark eder.. Aynı şey.. 
Bir hazırlık kursuna 
girebilmenin hayallerine 
kavuşabilmenin yolu 
birilerinin yatağından 
geçmemesi gerekiyor.. O zaman 
ben de yaşlı bir kadın ressam 
bulurum kendime, o zaman beni 
ressamların başkanı bile 
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yaparlar belki, gösterdiğim 
üstün fedekarlık ve 
performanstan dolayı... 


ERHAN: Bulabiliyorsan yap.. 


AKİF: Allah senin belanı 
senin versin.. Şerefsiz... 


Erhan bu söze çok sinirlenir... 


Güvenlikteki polislere seslenir... 


Sanki kendisini öldürüyorlarmış 


gibi bağırmaya başlar.. İki polis 


gelir... 


ERHAN: Alın götürün bunu... 
Polisler Akif'i yaka paça dışarı 


atarlar..Akif direnmek ister ama 


güç yettiremez..Akif de bağırmaya 
başlar... 


AKİF: Sapık, sapık, pis sapık 
seni... 


SAHNE: 33 Bahçe (Dış-Gündüz) 


AKİF, POLİSLER 


Polisler Akif'i bahçeye çıkarmak 


suretiyle dışarı atarlar.. Bir polis 


Akif'in karnına sert bir biçimde vurur... 


Akif iki büklüm olur.. Nefesi kesilir.. 
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Yere eğilir.. Polisler kendisini orada 


öylece bırakıp giderler.. Akif'in acı 


çekmesini görürüz... 


SAHNE: 34 Akif'in Evi (İç-Gündüz) 
AKİF 


Akif karnındaki ağrı ile eve gelir.. 


Annesi evde yoktur.. İçeriye kendi 


anahtarı ile girer.. Hemen odasına 


geçer ve Hakan'ı arar.. 


Akif ağlamaklıdır.. 


Split Screen olarak Hakan belirir... 


SAHNE: 35 Akif'in Evi / Sokak (Split 
Screen) (1Iç/Dış-Gündüz) 


AKİF, HAKAN 


HAKAN: Alo? 


AKİF: Ağabey, bize gelsene.. 


Ben çok fenayım... 


HAKAN: Ne oldu oğlum?... 


AKİF: Gel ağabey anlatırım.. 


HAKAN: Dur ya ne oldu ki 
şimdi? İrfan biliyor mu senin 
evini? 


AKİF: Biliyor ağabey, 
biliyor... 
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HAKAN: Tamam dur ağlama ya, 
koskoca adam... Şimdi 
dışarıdayım ama gelirim... 
İrfan'ı bir bulayım da.. Kapat 
sen şimdi... 


Akif telefonu kapatır... 


Yatağına uzanır.. Derin 


düşüncelere dalar.. 


SAHNE: 36 Akif'in Evi (İç-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan ve 


İrfan'ı Akif'in 


odasında görürüz... 


HAKAN: Ne oldu oğlum 
anlatsana! 


AKİF: Bu gönderdiğin adam 
canımı sıktı... 

HAKAN: Kim? Erhan mı? Niye 
ki? 


AKİF: Ağabey, konuşmaya 
gittim işte dediği yere, 
“ben, Hakan'ın buraya kız 
göndereceğini sanmıştım” gibi 
şeyler söyledi... 


HAKAN: Pezevenk miyim lan 
ben? 


AKİF: Sonra beni almazmış 
okula ben düz lise 
mezunuymuşum falan dedi... 
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telefonu 


olarak bel 


Hakan telefondan 


Birkaç çal 


Piyasada bu kadar Güzel 
Sanatlar Lisesi mezunu varken 
benim hiç şansım yokmuş... 


HAKAN: 


Buna mı 
Nasibi 


canın sıkıldı 
veren Allah ona ne 


ya... 
oluyor... 


O 


istediği kadar 


havlasın dursun... 


AKİF: Ama beni polislere 


dövdürtt 


Ues 


HAKAN: Nasıl? 


AKİF: Be 
pol 


isleri 


n bununla tartışınca 


çağırdı beni yaka 


paça dışarı 
karnıma vurdu... 
kesindi bir an.. 


biri de 
Nefesim 


attılar polisin 


HAKAN: Dur ben bunu bir 
arayayım, 
öğrenirim şimdi? 


derdi neymiş bunun 


Lir. 


Erhan'ı arar... 
Idırmadan sonra Erhan 
açar.. Erhan split screen 


SAHNE: 37 Akif'in Evi/Erhan'ın Evi (Split 


Screen) 


ERHAN, HAKAN 


Erhan telefonu açar... 


(İç/Dış-Gündüz) 


ERHAN: Alo? 
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HAKAN: Arkadaş, benim sana 
gönderdiğim adama sen ne 
dedin? 


ERHAN: Ne demişim? 


HAKAN: Bana aptal numarası 
yapma yakarım canını... Bana 
kız gönderecek falan demişin 
lan sen beni ne sandın? 


ERHAN: Yok kardeş ben öyle 
demedim geçen sefer olmuştu 
ya hani bir arkadaş 
göndermiştin... 


HAKAN: Kes lan sesini... Ben 
sana onu istediği yere al 
diye gönderdim sapık 
hayallerine alet et diye 
değil.. Ama sen şimdi kapat 
ben sana sonra soracağım 
bunun hesabını.. Polislere de 
dövdürtmüşsün sen bu çocuğu... 


ERHAN: Bak kardeş öyle değil 
O 


HAKAN: Seninle sonra 
görüşeceğim... Ulan hayvanlarla 
uğraşa uğraşa insanlıktan 
çıkmışsın... 


ERHAN: Ya kardeş bir dinle 
ben... 


Hakan telefonu yüzüne kapatır... 
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SAHNE: 38 Akif'in Evi (İç-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


HAKAN: Sen boş ver takma bu 
eşşeği kafana.. Ben sorarım 


ona bunun hesabını.. İnsanlar 
arasında ayrım yapıyor 
şerefsiz... 


AKİF: Bende öyle dedim zaten 
ayrım yapıyorsun diye.. 
HAKAN: Sen iyi misin şimdi? 
Götüreyim mi seni doktora? 


AKİF: Yok ağabey, sağol gerek 
yok... 


HAKAN: Bu namussuz zaten 
hayvan bakıcısıydı, şu 
İzmit'teki yer var ya.. İşte 
orada bütün gün itin köpeğin 
bokunu temizliyordu.. Nasıl 
ressam oldu ben de anlamadım... 
Ama bunun eniştesinin de 
sırtı kalın biriydi o 
yaptırmıştır... 


AKİF: Yeteneği yoksa nasıl 
ressam yaptılar bunu... 


HAKAN: Orası önemli değil ki 
adı ressam... Ben daha bunun 
bir resmini görmedim... 
Eniştesine vermiş sırtını 
sergi sergi geziyor, başkada 
bildiği bişey yok.. Zaten 
aslında işi yapan da bu değil 
eniştesi.. O eniştesine 
söyleyecekti, seni o kursa 
aldıracaktı.. 
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AKİF: Eniştesi ne iş yapıyor 
ki? 


HAKAN: O kadarını bilmiyorum... 


Akif biraz olsun sakinleşmiştir.. 


Hakan, Akif'in moralini düzeltmek 


için Eski bir anısını anlatmaya 


başlar... 


HAKAN: Bak sana ne 
anlatacağım.. Sen benim 
evlilik maceramı biliyor 
musun? 


İrfan söze karışır... 


İRFAN: Ben biliyorum ağabey... 


HAKAN: Bilmediğin ne var 
senin? Yalnız bilmediklerini 
öğrendiğin vakit canın çok 
sıkılır bunu da unutma... 


İrfan, Hakan tarafından 


bozulduğuna canı sıkılmıştır 


ama belli etmemeye çalışır.. 


HAKAN: Neyse ben işte bir ara 
evlenmeye kalkıştım.. Aslında 
ben değil karşıdaki beni buna 
zorladı gibi bir şey oldu... 


AKİF: Nasıl? 
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Hep birlikte 


HAKAN: Dur anlatıyorum işte... 
Bir yerde tanıştık bununla... 
Bu dergi, gazete falan 
satıyordu bir büfede.. Ben de 
sigara, dergi, bir iki tanede 
gazete aldım oradan.. 
Okuyacağımdam değil ha, almak 
için aldım.. Sonra biraz 
konuştuk, o bana sürekli iş 
atıyor tabi ama ben bir şey 
demiyorum sürekli o 
konuşuyor.. Bana çay filanda 
ısmarladı.. Neyse bir güzel 
içtik... 


AKİF: Ağabey ne dergisi? 


HAKAN: Ayrıntıya takılmayın 
sadece konuya odaklanın... 
Neyse konuşma esnasında 
birbirimize telefonlarımızı 
verdik.. Akşama da beni aradı... 
Bir ara sürekli mesajdan 
konuştuk... Sonra telefondan 
konuşmaya başladık.. Birkaç 
kez de buluştuk.. Beni ailesi 
ile de tanıştırdı.. Bana “bize 
gel” falan dedi de ben gitmek 
istemedim, “babamla 
tanışırsın” dedi... 


İRFAN: Neden gitmedin ağabey? 


HAKAN: Aha.. Bilmediği bir şey 
çıktı ilk defa... 


gülerler.. 


HAKAN: Ne gideceğim oğlum, ne 
bok olduklarını bile 
bilmiyordum ki!.. Ben bunları 
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dışarıda bir cafeye çağırdım... 
Anasını babasını almış gelmiş 
anıma koyduğumun kızı.. Ya ben 
iki üç koklaşır ellerim 
yatarım kalkarım sonrada 
atarım başımdan falan diye 
beklerken başıma neler geldi... 
Neyse oturduk... Anası 
nasılsından sonra hemen 
“nikâh ne zaman olacak” diye 
sordu.. Yuh, yangından mal mı 
kaçırıyorsun.. Zaten anası da 
bir gözü sürekli sekiyor 
falan hastalıklı galiba... 
Böyle denizanası gibi bir 
şey.. Dedim birkaç aya kadar... 


AKİF: Ağabey anlamadım ben, 
şimdi istemiyorsan neden gün 
veriyorsun... 


HAKAN: Vallahi kardeş o gün 
neden öyle dedim bugün bile 
onun cevabını bilmiyorum... 
Neyse içecekleri de bana 
kitlediler zaten.. Lan 
Bahri'nin evine gitsem daha 
az masraf çıkardı.. Sonra bir 
ay kadar falan daha görüştük 
bana sürekli nikâh nikâh diye 
tutturuyor bu... Anladım bir 
bokluk var bunda.. Ama ne? 
Bana orasını burasını 
gösteriyordu bir yerlerde 
oturduğumuzda... 


AKİF: Mesela nerelerini 
gösteriyordu? 


HAKAN: Bacağını, kollarını, 
arkasını, biraz da üstünü 
yukarı doğru çekip göbeğini 
falan... 
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İRFAN: Derdi neymiş ağabey? 


HAKAN: Kendisini yamayacak 
bir enayi arıyormuş.. Anası, 
kendisi sürekli nikâh ne 
zaman olacak nerede olacak 
diye beni baskı altına almaya 
çalışıyorlardı.. Bir ara 
aklıma geldi acaba bunun 
anasını mı alsam diye.. 


AKİF: Bu enayi olayı nedir? 


HAKAN: Ya şimdi bu bana böyle 
çok dindar numarası yapıyor 
tamam mı... Hani ben imam hatip 
mezunuyum ya... 


İRFAN: Ağabey o kadar 
dindarsa orasını burasını 
nasıl gösteriyor sana... 


HAKAN: Ha işte sorunda orada... 
Burada uyandım zaten.. Gerçi 
sırtını ben gördüm de 
bacaklarını kendisi gösterdi... 
Neyse bu kaltağın derdi 
şuymuş.. Paket açılmış sofra 
dağıtılmış... Yarım akıllı da 
bana toplatacakmış sofrayı 
meğersem... Öyle planlıyormuş.. 
Ama ben yer miyim bunu? 


AKİF: Ağabey paketi açan 
sofrayı neden toplamamış? 


HAKAN: Lan oğlum adam aptal 
mı? Zaten bunların niyeti 
atıştırmalık yapmak.. Sonra 
bulurum bir enayi iki 
gülerim, birkaç dini konudan 
bahsederim namusumu 
temizlemiş olurum böylece 
diye plan kuruyorlar.. Bunlar 
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için önemli olan nikâha 
girmek.. Tez zamanda da yolumu 
ayırdım zaten... 


AKİF: İyi kurtulmuşsun 
ağabey... 


HAKAN: Dur daha bitmedi... 
Ayrıldıktan sonra ben aslında 
pişman oldum... Bu adiye bir 
ders vermem lazımdı... Buna 
sürekli mesajlar yazıyorum 
falan “bak dön”, “gel 
barışalım” diye falan... Amacım 
benimle bir kez daha buluşsa 
ya becerecektim bunu ya da 
ağızını burnunu dağıtacaktım 
da kimden akıl aldıysa 
dönmedi... İstanbul'un 
ortasında bu adidir, hayat 
kadınıdır diye bağıracaktım.. 
Sonra aradan 4 ay geçmiş bana 
twitterdan başka isimle 
bişeyler sordu... Tanımadım 
sanki... 


AKİF: Sen ne dedin? 


HAKAN: Ne diyeceğim, muhatap 
olmadım çok fazla.. Tekrar mı 
musallat olsun bana? Ben de 
bişeyler yazdım özlü söz 
falan.. İyi akşamlar dedim 
kapattım... 


AKİF: Neden konuşmadın mağdem 
tanıdıysan? 


HAKAN: Ne gerek var ki.. Hazır 
paçayı kurtarmışım zaten.. 
Böyleleri yapışkan bok 
gibidir.. En son kimin altında 
kalırsa oraya yapışır 
tutunur.. Kolay kolay 
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kurtulamazsın... Daha önceden 
kim tükürdüyse üzerine onun 
yanına gitsin, bana ne.. 


AKİF: Geçmiş olsun ağabey.. 


HAKAN: Allah razı olsun... 
Bakın size hayat dersi... 
Mesela bu bana çok namuslu 
temiz ev kızı numarası 
yapıyordu ama bildiğin 
namussuzmuş.. Bana sürekli ben 
evciyim diyordu, hem evciyim 
ne demekse? 


AKİF: Belki de yalnızca evde 
veriyorum demektir... 


HAKAN: Süpersin, böyle devam 
E Ün 


Hakan'dan övgü dolu bir 
söz alınca Akif'in gözlerini içi 
parlar... 


HAKAN: Neyse sokaktan içeri 
girmiyordu... Ben onu takip 
etmiştim faceden falan... 
Sürekli resim falan 
paylaşıyordu.. Bu kadar 
namuslu numarası yapanın 
kesin bir sorunu vardır... 
Anlayacağınız bacak arasından 
güvercin çoktan uçmuş... 
Acelesinin sebebi de buymuş 
zaten.. Lan benden hiç bir şey 
bile istemediler biliyor 
musunuz? İnsan takı ister, 
mehir falan ister.. Bunların 
hiçbir şey istememesinden d 
anlamalıydım baştan ama işte 
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algım kapanmış demek ki bir 
an.. Güvercini vurmuşlar yani... 


İRFAN: Ağabey sende hep 
namussuzlardan gidiyorsun... 


HAKAN: Ben gitmiyorum onlar 
beni buluyor.. Sen Merve'yi 
diyorsun değil mi? 


İRFAN: Evet.. 


HAKAN: Bir gün bunun anası 
beni aradı bana diyor ki 
“bizde gelin girilen evden 
kefenle çıkılır”.. Lan senin 
kefen dediğin beze kan 
bulaşmış bana mı yıkatmaya 
çalışıyorsun bunu... 


AKİF: Neyse ağabey geçmiş 
olsun gene.. İyi kurtulmuşsun.. 


Senden sonraki düşünsün... 


HAKAN: Aynen öyle kardeşim... 
Bir tükürük de benim ki olsun 
üzerinde ne fark eder.. Değil 
mi? Anası babası düşünsün 
şimdi... 


Bu arada kapının zili çalar... 


Akif kapıyı açmak için dolayı 
terk eder.. 


Gelen Akif'in annesidir... 
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SAHNE: 39 Akif'in Evi Giriş (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA 


AKİF: Hoş geldin anne.. 


FATMA: Hoş bulduk oğlum.. 
Yüzün neden düşük.. Moralin mi 
bozuldu gene? 


AKİF: Yok bir şey anne 
arkadaşlar geldi de 
oturuyoruz... 


FATMA: Kim o arkadaşlar... 


AKİF: İrfan var bir de Hakan 
ağabey var.. 


FATMA: Ben içerideyim bir şey 
olursa seslenirsin.. 


AKİF: Tamam anne... Sen 
rahatına bak... 


Akif odaya döner... 


SAHNE: 40 Akif'in Evi (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA, HAKAN, İRFAN 


Akif odaya girer... 


HAKAN: Kim geldi? 
AKİF: Annem... 


İRFAN: Kalkalım ağabey o 
zaman biz Fatma teyzeyi 
rahatsız etmeyelim şimdi... 


AKİF: Yok ya o içeri gitti.. 
Bir şey olmaz... 
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HAKAN: Gelin bu akşam sizi 
bir yere götüreyim.. 


AKİF: Nereye ağabey... 


HAKAN: Sürpriz.. Kafayı 
dağıtabileceğin bir yere... 


İRFAN: Bana uyar.. 


AKİF: Tamam o zaman bana da 
uyar.. Ama annemden izin almam 
lazım.. Aslında böyle hemen 
uyar dedim ama ben anneme 
sormadan gelemem... 


Üçü birden kalkarlar.. Akif annesine 


seslenir.. Annesi Akşam namazına 


durmuş olduğu için cevap vermez... 


Biraz beklerler.. Akif annesine 


sorar... 


AKİF: Anne, arkadaşlarla 
dışarı çıkabilir miyim? 


Fatma oğlunu arkadaşlarının 
yanında küçük düşürmek istemediği 


için sorgulamadan izin verir.. 


FATMA: Çık ama fazla geç 
kalma... 


AKİF: Olur anne, geç kalmam... 
Kapıyı çekip çıkarlar... 


99 


SAHNE: 41 Gece Kulübü (İç-Gece) 
AKİF, HAKAN, İRFAN, KIZLAR 


Hakan, İrfan ve Akif'i gece 
kulübünde bir masanın etrafında 
ayakta bira içerken görürüz... 
Akif'in önünde soda durmaktadır.. 


HAKAN: Açılın oğlum hayata 
biraz.. Böyle mal gibi yaşamak 
bir bok kazandırmaz adama... 
Göreceksin, içeceksin, 
seveceksin.. Yoksa başka türlü 
geçmez bu hayat... 


AKİF: O kadar da değil... 


HAKAN: Ne o kadar değil lan! 
Görmüyor musun oğlum alem göt 
olmuş birbirini didikliyor.. 
Bir sen mi adam kalacaksın... 


İRFAN: Doğru diyorsun ağabey... 


Hakan, yan masada içkilerini 
içen kızları kesmektedir... 
Akif£'de aynı masada ayakta duran 
bir kız ile göz göze gelmiştir.. 
Kız, Akif'e bir göz işareti ile 


selam verir.. Akif anlamaz..Kafasını 


önüne eğer ve düşünmeye 


başlar.. İrfan, Akif'in bu düşünceli 


haline bakar ve sorar... 
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İRFAN: Ne o beğenmedin mi 
kızları, ortamı? 


AKİF: Yok, ondan değil.. 


Bu arada Hakan araya girer.. 


HAKAN: Ben kopuyorum baba.. 


Hakan elindeki bira şişesiyle 


ortaya atlamıştır.. Yüksek sesli 


müzik eşliğinde dans etmekte, 


ard arda içkileri yuvarlamaktadır.. 
zorla masaya geldiğinde Hakan'ın 


ayakta duracak hali kalmamıştır... 


Aşırı derecede sarhoştur.. 
Hakan bağırarak konuşmaya 


başlar... 


HAKAN: Lan oğlum, bu Bahri 
var ya o kıllı kardeşini 
satıyor namussuz. Lan o 
Merve'yi beceremedim ya, ona 
yanıyorum lan.. 


İRFAN: Tamam ağabey, sakin ol 
sen biraz şey oldun... 


HAKAN: Çekil lan.. 


Hakan elini cebine atar ve 


cep telefonunu çıkartır... 
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HAKAN: Dur ben bu Bahri'yi 
polise şikâyet edeyim... 


AKİF: Ne polisi ağabey, boş 
ver, dur biraz, sakinleş.. 


HAKAN: Korktunuz mu lan? 


İRFAN: Ne korkacağız ağabey 
ben mi satıyorum o kıllıyı.. 


HAKAN: Susacaksın o zaman... 


İrfan kısık bir sesle.. 


İRFAN: Ne bok yersen ye.. 
HAKAN: Neydi lan bu polisin 
numarası... 

AKİF: 156 ağabey.. 

İRFAN: Yok o değil, o 
Jandarma değil mi? 

AKİF: Polis ya.. 


İRFAN: Jandarma o ben 
biliyorum..155 ağabey, sen 
155'i ara... 


AKİF: Bu Bostancılara 
Jandarma bakmıyor mu? 


İRFAN: Şimdi alt Bostancılara 
polis bakıyor üst 
Bostancılara Jandarma... 


AKİF: Ne fark eder, fuhuş 
ihbarı yapılmayacak mı? 


İRFAN: Ama olsun herkesin 
sorumluluk alanları farklı.. 


AKİF: Olabilir.. 
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İRFAN: Hem bu Merve kıllı ya, 
ormanlık arazi gibi, Jandarma 
da kırsala bakıyor.. 


AKİF: Ha, o açıdan diyorsun 
yani... 


İRFAN: Evet öyle diyorum 
aslında Merve'nin mıntıkasına 
jandarma bakması lazım... 


AKİF: Ama satışı yapan da 
Bahri değil mi? 


Hakan, ikilinin ortasında geçen 


bu saçma muhabbeti kısık gözlerle 
katip ettikten sonra bir 


anda bağırarak araya girer.. 


HAKAN: Karar verin lan artık 
polis mi jandarma mı? 


İRFAN: Polis ağabey.. Sen 
155'i ara... 


Hakan, 155'i arar.. Arkada 
yüksek gürültülü müzik 
çalmaktadır... 

Telefon bir kez çaldıktan sonra 


açılır... 


Split Screen olarak polis merkezine 


geçeriz... 
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SAHNE: 42 Polis Merkezi (İç-Gece) 


POLİS MEMURU 


POLİS MEMURU: İyi 
akşamlar. Burası Alo 
155 Polis İmdat hattı. 
Size nasıl yardımcı 
olabilirim? 


SAHNE: 43 Gece Kulübü (İç-Gece) 
HAKAN 


Hakan aşırı alkolün etkisi ile 


zorla konuşmaya çalışır... 


HAKAN: Ha, polis kardeş, bu 
Bahri var ya, Bahri, o 
kıllıyı satıyor... 


SAHNE: 44 Polis Merkezi (İç-Gece) 
POLİS MEMURU 


POLİS MEMURU: Söyledikleriniz 
anlaşılamıyor beyefendi... 
Lütfen tekrar ediniz... 
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SAHNE: 45 Gece Kulübü (İç-Gece) 
HAKAN 


HAKAN: Bahri'nin anasını 
becereyim, o namussuz var ya 
kıllı kardeşini satıyor... 


SAHNE: 46 Polis Merkezi (İç-Gece) 
POLİS MEMURU 


POLİS MEMURU: Fuhuş ihbarı mı 
yapmak istiyorsunuz? 


SAHNE: 47 Gece Kulübü (İç-Gece) 
HAKAN 


HAKAN: Ev t, ev T 
fuhuş.. Ama çok kıllı hayat 
kadını, evrim teorisinin 
ispatı gibi.. Ama öyle bir 
numara yapıyor ki namussuz, 
sanki İstanbul'un en 
namuslusu kendisi.. Kıçı yere 
yakından korkacaksın... 


SAHNE: 48 Polis Merkezi (İç-Gece) 
POLİS MEMURU 


POLİS MEMURU: Lütfen, adres 
bilgisini paylaşır mısınız? 
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SAHNE: 49 Gece Kulubü (İç-Gece) 
HAKAN 


HAKAN: Adres, o şey biliyor 
onu, taksici, sizi götürür, 
para da almıyor.. 


Bu sırada hat kesilir... 


HAKAN: Ne oldu lan, polis, 
alo... 


Hakan telefonuna bakar... 


bir şey anlamaz.. İrfan'a 
gösterir... 
İRFAN: Şarjı bitmiş ağabey.. 


HAKAN: Ne hayat kadınıymış 
be... Telefonun şarjını bile 
yedi... 


SAHNE: 50 Polis Merkezi (İç-Gece) 
POLİS MEMURU 1, POLİS MEMURU 2 


POLİS MEMURU 1: Alo, hatta 
mısınız? 


Karşı taraftan ses gelmez... 


Polis hattı kapatır... 


Yanındaki diğer arkadaşı sorar... 


POLİS MEMURU 2: Ne oldu? 
Derdi neymiş? 
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POLİS MEMURU: Bir şeyler dedi 
ama anlamadım..Sarhoş mu ne?... 
Biri fuhuş mu yapıyormuş... 
Kardeşini mi satıyormuş... Öyle 
bir şeyler.. Hayat kadını 
falan dedi çok kıllıymış.. 


Polis Memuru 2 alaycı bir 


şekilde sorar... 


POLİS MEMURU 2: Kıllıdan 
hayat kadını mu olurmuş? 


POLİS MEMURU: Valla oluyormuş 
demek ki... 


Her iki polis memuru da 


gülmeye başlar.. 


SAHNE: 51 Gece Kulübü (İç-Gece) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


İrfan huzursuzlanmıştır.. 


Akif'e bakar.. Yanlarında göremez... 


F= 


Etrafı gözleri ile tarar.. 


Az ileride yan masadaki kız ile 


konuşmakta olduğunu görür.. Bir el 


işareti yaparak Akif'i çağırır ama 


Akif ilk denemede görmez... 


Birkaç denemeden sonra Akif 


kendisinin çağrıldığını görerek 
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kızla birkaç kelime daha konuştuktan 


sonra masaya gelir... 


İRFAN: Neredesin sen, hadi 
gidiyoruz... 


AKİF: Buradayım, gidelim.. 


İRFAN: Ne konuştun o kızla... 


AKİF: Hiç, hem sana ne.. 


İRFAN: Oğlum, akıllı ol... 
Burada ne çarpıklar vardır... 
Bakireyim diye seni 
kandırırlar, halbuki 
çantalarında vazelin doludur.. 
Uyanık ol biraz... 


AKİF: Tamam tamam, ne oldu 
buna... 


İRFAN: Sızdı mal ne olacak.. 
AKİF: Ayakta mı? 


İRFAN: He, bunun tarzı böyle.. 
Ayakta içer, ayakta işer, 
ayakta da böyle sızar işte... 


AKİF: Götürelim bunu buradan 
da sende para var mı? Ne 
kadar vereceğiz buraya... 


İRFAN: At şu tabağın altına 
bir yirmilik sonra tüyelim 
buradan, bir de garson dayağı 
yemeyelim şimdi... 


AKİF: Fark ederlersen 
olacak? 


İRFAN: Bir şey olmaz, hadi.. 
Tuvalate doğru gidiyormuş 
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gibi yapalım.. Kapıya varınca 
bir taksiye atlar kaçarız.. 


AKİF: Korkuyorum lan ben.. 


İRFAN: Belli etme.. Dur bi... 


e 


İrfan ve Akif, Hakan'ın 


kollarına 


girerek tuvalete doğru yönelirler... 


Bu arada etrafı da kesm 


ktedirler.. 


Kendilerinden emin oldukları anda 


çıkışa doğru yönelirler.. 


Kapıda bekleyen taksiye 


atlarlar.. 


Hızla oradan uzaklaşırlar... 


SAHNE: 52 HAKAN'IN EVİ 
GÜRKAN, HAKAN 


(İç-Gündüz) 


Hakan, dün geceden kalma bir biçimde 


uyanır..Başı ağrımaktadır..Eli ile başını 


ovuşturur..Dün geceyi kısmen 


hatırlamaktadır.. 


Hemen bir sigara yakar... 


Etrafa anlamsız 


bir biçimde bakmaya başlar..Sigarasından 


derin bir nefes çektikten sonra komidinin 


üzerinde duran telefonunu alır.. 


Gürkan'ı arar..Telefon birkaç kez çaldıktan 


sonra açılır.. 
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GÜRKAN: Ne var lan sabahın 
köründe... 


HAKAN: Alo, Gürkan..Adam gibi 
konuş... 


GÜRKAN: Ne oldu? Ne 
istiyorsun? 

HAKAN: Sen biliyorsun ne 
istediğimi.. Bahri'yi de al 
bana gelin.. 


GÜRKAN: Bahri gelmez! 


HAKAN: Gelir, gelir.. Ben 
çağırınca gelecek.. 


GÜRKAN: Bana bak o işten konu 
açma sakın... 


HAKAN: Hangi işten? (Hakan 
burada sırıtarak cevap 
verir.) 


GÜRKAN: Sen biliyorsun hangi 
konu olduğunu... 


HAKAN: Onun da bilmeye hakkı 
var, ama siz dediklerimi 
yaparsanız aramızda kalır... 
Yoksa o Bahri'nin anasının ne 
boklar yediğini tüm İstanbul 
öğrenir... 


GÜRKAN: O benim de annem 
dikkat et sözlerine... 


HAKAN: Biliyorum, biliyorum... 
Hatta Merve'nin de annesi... 


GÜRKAN: Merve bu aralar 
rahatsız, uğraşma onunla.. 


HAKAN: Çabuk gelin o zaman.. 
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SAHNE: 53 HAKAN'IN EVİ (İç-Gündüz) 
BAHRİ, GÜRKAN, HAKAN 


Konuşmanın ardından iki saat 


geçtikten sonra Bahri ve Gürkan, 


Hakan'ın evine gelirler.. 


Hakan'ın kapıyı açtıktan sonra 


ikisini içeriye aldığını görürüz... 


HAKAN: Geçin içeriye... 


Bahri'nin tedirgin olduğu 

bellidir. 

GÜRKAN: Nereye oturalım.. 
HAKAN: Gel kucağıma otur.. 


Gürkan ses çıkarmaz... 


İlk gözüne kestirdiği yere oturur... 


Bahri de yanına oturur... 


HAKAN: Sizi neden buraya 
çağırdım biliyorsunuz değil 
mi? 


GÜRKAN: Hayır bilmiyoruz... 


HAKAN: O zaman öğrenme zamanı 
geldi... 


GÜRKAN: Söyle de bilelim.. Ne 
ağızında geveliyorsun.. 
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Bahri söze karışır... 


BAHRİ: Arkadaş sen 
Feyzullah'ı da aramışsın.. 


HAKAN: Ne arkadaşı amın oğlu... 
Daha düne kadar hocam 
diyordun.. O kaltak anan mı 
öğretti arkadaşı sana.. 


GÜRKAN: Hakan sözlerine 
dikkat et... 


HAKAN: Etmezsem ne olur lan.. 
GÜRKAN: Tamam, bir şey yok.. 


BAHRİ: Sen Merve'yi de 
arıyormuşsun... 


HAKAN: Ne arayacağım lan o 
kıllı adiyi.. Beni polise 
verecekmiş.. Ya da budan sonra 
polise mi vereceğim dedi.. O 
kısmını anlamadım... Kamuya mı 
hizmet edecekmiş ne? 


BAHRİ: Bizden ne istiyorsun? 
Başımıza bela oldun? 


HAKAN: Bir şey istemiyorum... 
Sizin bir de küçük bir kız 
vardı o ne oldu? Hani 
eniştemin kızı diyordun... 
Senin enişten var mı ki? 


Bahri sinirlenerek ayağa kalkar... 


Bu arada Hakan sehpa üzerinde 


duran küllüğü alarak Bahri”'ye 
doğru savurur... 


Araya Gürkan girer.. 
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GÜRKAN: Tamam ya sakin olun.. 
Sen de ne istiyorsan söyle de 
gidelim... 


Ortam biraz sakinleşir.. 


Herkes yerin 


OLUTFUÜL.. 


HAKAN: O Feyzullah'ın elinde 
yüklü miktarda para var.. Onu 
istiyorum... 


GÜRKAN: Biz ne bilelim onun 
parasini.. 


HAKAN: Siz gayet iyi 
Þiliyorsünüzžə- Sizi ihbar 
ederim.. Bakın benim o paraya 
ihtiyacım var.. Onu almadan 
sizi rahat bırakmam... O hayat 
kadını Merve bir daha 
İstanbul'da iş tutamaz... 
Herkese namuslu numarası 
yapıyorsunuz.. Ne mal 
olduğunuzu anlatırım herkese... 


BAHRİ: Benim haberim yok.. 
Feyzullah ile sorunun var ise 
git iste o zaman... 


HAKAN: Benim sorunum yok... Ama 
siz alacaksınız parayı ondan.. 


GÜRKAN: Dur bir konuşalım 
önce kendisi ile ama 
Feyzullah ne diyecek bu işe.. 


HAKAN: Git, konuş, ben bilmem 
orasını... Şimdi siktirin gidin 
buradan... 
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Gürkan ve 


Bir sigara yakar... 


Ayakkabılarını 


Bahri bir şey demeden 
kalkarlar.. Hakan yerinden kalkmaz... 
Bahri 

giyerken 


Hakan arkadan seslenir... 


HAKAN: Lan arkadaş... 


Gürkan ve 


dönüp bakar... 


HAKAN: 


Bahri ikisi de 


Sana diyorum sana 


Bahri namuss 
anana da söyle arkamdan 
konuşmasın... 
Benim bağl 


uzu... O namussuz 


Ben duyuyorum... 
antılarım var.. 


BAHRİ: Biliyoruz senin O 
bağlantılarını.. 
HAKAN: Biliyorsan sorun yok... 


Yoksa o kıllı 
sonra asal 


kardeşinden 


lak ananı da 


beceririm.. 


Bahri 


öne 


Bah 


atılır ama Gürkan O 


ri'nin çok sinirlendiğini 


birşeyler yapmak için 


nu tutar... 


görürüz... 


Önden Gürkan ve arkada 


Bahri 


olmak üzere ikisi de hiç bir 


şey demeden kapıyı çarparak 


çıkarlar..(Kapıyı 


Bahri 


çarpar...) 


Hakan kendi kendi 
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ne konuşur... 


HAKAN: Gerçi anasını becersem 
anası da memnun olur ama 
neyse... 


SAHNE: 54 AKİF'İN EVİ (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA 


Akif, annesinin öğle namazını 


kılıp bitirmesini beklemektedir. 


Fatma'yı namaz kılarken görürüz... 
Fatma namazını bitirdikten sonra 
yavaşça doğrulur ve seccadesini 
toplar.. Akif'i pencereden dışarıyı 


seyrederken görürüz... 


Fatma oğluna seslenir... 


FATMA: Hayırdır oğlum? Gene 
ne derdin var senin? 


AKİF: Dert bitmiyor ki anne.. 


FATMA: Anlat da bir çare 
bulalım... Okul işi mi gene? 


AKİF: Yok anne, o değil.. 
FATMA: Başka ne derdin var? 


AKİF: Dün bir kızla tanıştım.. 
Çok güzel... 


FATMA: Nerede tanıştın? 


AKİF: Bir arkadaş ortamında.. 


FATMA: Eeeee? 
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AKİF: Yani benimi vlenmek 
istiyor.. Ben de olur dedim... 


FATMA: Oğlum sen saf mısın? 
Ne dediğini kulağın duyuyor 
mu? Hiç tanımadığın biri ile 
evlenilir mi? Daha dün 
tanıştığım birisi seninle 
nasıl evlenmek ister? Onun 
annesi babası yok mu? 


AKİF: Var anne var hepsini 
anlattı.. Hatta küçük bir 
daireleri de varmış orada 
otururmuşuz... 


FATMA: Oğlum sen deli misin? 
Neyin nesidir bu kız? 
Tanımıyoruz, etmiyoruz.. Kimin 
artığıdır bilmiyoruz.. Hiç 
namuslu bir kız sana böyle 
hemen evlenelim der mi? 
Neredeymiş bu ev, nerede 
oturuyor bunlar? 


AKİF: Valla ben annesi ile de 
konuştum... Şu şeyde 
oturuyorlar, Kurtköy var ya 
orada.. Ev havalimanına 

bakıyormuş... 


FATMA: Ne zaman konuştun? 


AKİF: Dün gece.. 


FATMA: Oğlum sen beni 
öldürecek misin? 


AKİF: Benimle çok güzel 
konuşuyor.. Bana oğlum falan 
diyor.. Gerçi önce Akif falan 


dedi ama... 


FATMA: Kim tanıştırdı seni bu 
kızla.. O İrfan mı? 
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AKİF: Arkadaş ortamında dedim 
ya anne? 


FATMA: Sen versene şu 
İrfan'ın numarasını ben bir 
arayayım onu... 


AKİF: Yok anne dur ya onunla 
alakası yok.. Ben kardeşi ile 
de konuştum... Hem bana kurs 
işinde de yardım edecekler... 
Tanıdıkları varmış... 


FATMA: Yok oğlum olmaz, kimin 
nesi bunlar.. Dolandırıcı mı 
nedir, hasta mı bunlar.. Hiç 
tanımadıkları biri için ne bu 
iyilik? Telefon 
dolandırıcıları olmasın 
bunlar? 


SAHNE: 55 AKİF'İN EVİ (İç-Gündüz) 
AKİF, FATMA, İRFAN 


Bu sırada kapı çalar.. Gelen 


İrfan’'dır.. Akif kapıyı açar... 


Kapıda İrfan belirir.. 


İRFAN: Hadi gelsene Hakan ağabeye gidelim... 


Fatma içeriden seslenir... 


FATMA: İrfan sen misin? 


İrfan, Akif'in yüzüne ne 


cevap vereyim der gibi bakar... 


Akif cevap ver tarzında 


başını sallar.. 
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İRFAN: Benim Fatma 
teyzeciğim.. 


FATMA: Gel sen bir buraya 
bakalım... 


İrfan ayakkabılarını çıkarır.. 


Akif'ten yol göstermesini ister.. 


Oturma odasına geçerler.. 
Fatma'yı kanepede otururken 
görürüz... 


İRFAN: Buyur Fatma 
teyzeciğim.. 


FATMA: Dün siz neredeydiniz? 


Akif ayakta beklemektedir... 


İrfan kafasını kaldırıp önce 


Akif'e bakar sonra Fatma'ya 


döner... 


İRFAN: Hiç Fatma teyzeciğim. 
Dolaşıyorduk işte.. 


FATMA: Akif bir kızla 
tanışmış... Senin haberin var 
mı? 


İrfan tekrardan dönüp Akif'e 


bakar.. Neler oluyor tarzında.. 


Akif tepkisiz kalır... 


İRFAN: Yani ben bilmiyorum.. 
Olay nedir? 
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FATMA: Bu kız Akif ile 
evlenmek istemiş, ev 
vereceklermiş, kursa 
yazdıracaklarmış.. Annesi ile 
de konuşmuş... 


İRFAN: Yuh artık.. Şey yani 
kusura bakma Fatma 
teyzeciğim.. Ama olur mu öyle 
şey.. Vardır o kızın bir 
sorunu da onun için ailesi 
bile devreye girmiş.. Valla 
iyi bir boka benzemiyor bu 
kız.. Şey kusura bakma Fatma 
teyzeciğim bazen argo 
konuşuyorum ama... 


FATMA: Sen bir araştır 
bakalım bu kızı.. Akif'in 
peşini bıraktır.. Senin böyle 
tanıdıkların çoktur.. Değil 
mi? 


İRFAN: Tamam ben ilgilenirim... 
Sorun olmaz.. Sevenlerim var 
tabi.. Gerekirse ipini çekeriz 
onun... Zaten hiçbir namuslu 
aile öyle hemen kız vermeye 
razı olmaz.. Bir de üstüne 
evde veriyorlarmış... Kira mı 
tapu mu? 


AKİF: Yok ya bedavadan 
oturacağız işte... 


FATMA: Birde bedava diyor... 
İrfan sen benim dediğimi yap, 
tamam mı? 


İRFAN: Ben ilgileneceğim 
teyzeciğim, sen hiç merak 
etme... İzin verirsen biz şimdi 
çıkalım, ben o işi 
halledeceğim... 


119 


FATMA: İyi tamam çıkın... 
Akif'e dikkat et.. 


SAHNE: 56 AKİF'İN EVİNİN ÖNÜ (Dış-Gündüz) 
AKİF, İRFAN 


İrfan, kapının önünde Hakan'ı 
arar... 


İRFAN: Alo, Hakan ağabey, 
evde misin? Sana gelelim mi? 


HAKAN: Yok ben dışarı 
çıkacağım, siz şeye gelin.. 
Aaaa, kahvenin önüne gelin... 


İRFAN: Olur, geliyoruz... 


HAKAN: Akif yanında mı? 
İRFAN: Yanımda, ne oldu ki.. 
HAKAN: Yok bir şey.. 


Hakan telefonu kapatır... 
AKİF: Ne oldu? 


İRFAN: Hiç, seni sordu.. 
AKİF: Neden? 


İRFAN: Bilmiyorum, bir şey 
demedi... Hadi gidiyoruz... 


AKİF: Nereye? 


İRFAN: Kahvenin önünde 
buluşalım dedi... 
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SAHNE: 57 KAHVENİN ÖNÜ (Dış-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


İrfan ve Akif'i kahvenin 
önünde beklerken görürüz... 
Hakan uzaktan onlara doğru 


yaklaşmaktadır... 


HAKAN: Selamlar, gençler.. 


İRFAN: Selamlar ağabey.. 


HAKAN: Akif sen nasılsın? 


AKİF: İyi olmaya çalışıyoruz 
ağabey... Benim iş ne oldu? 


HAKAN: Hangi iş? 


AKİF: Hani şu Erhan var ya.. 


HAKAN: Tamam, aklımda o... Ben 
hesabını soracağım o it 
bakıcısına ama zamanı daha 
gelmedi.. Zamanı gelmeden 
hareket etmek her zaman için 
zararlıdır.. Sen bekle.. Elbet 
bir açığını yakalayacağım 
onun... 


Akif bir şey demez... 


Ellerini ceplerine sokar.. 


Yeri izlemeye başlar... 


Hakan, Akif'e kısa bir 


bakış atar... 


Sonra İrfan'a döner.. 
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HAKAN: Şu Feyzullah'ı bugün 
ziyaret edeceğiz... 


İRFAN: Neden ağabey... 


HAKAN: Nedeni var mı lan? 
Bize para lazım.. O namussuzda 
da yeteri kadar var... 


İRFAN: Verir mi ki ağabey? 
Başımıza iş almayalım durup 
dururken? 


HAKAN: Verecek, adam gibi 
vermezse eşek gibi verecek... 


İRFAN: Sen diğerleri ile 
konuştun mu? 


HAKAN: Konuştum, korkudan üç 
buçuk oldular.. Bu Bahri ya 
aptal ya da aptal numarası 
yapıyor.. Gürkan da bazı 
şeyleri saklıyor ama bende 
anlamadım... Durum benim tahmin 
ettiğimden daha karmaşık... Kim 
kimin babası, kim kimin 
kardeşi belli değil aslında... 


İRFAN: Merve ile Bahri kardeş 
değil mi? 

HAKAN: Onlar kardeş de 
babaları farklı galiba... 


İRFAN: Gürkan ne ayak O 
zaman? 


HAKAN: O da Bahri ilemi öz, 
Merve ile mi üvey tam 
anlamadım... Ama sakladıkları 
bir şey var... 


Bu sırada Akif söze karışır.. 
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AKİF: Ya, ağabey hiç 
bulaşmasak mı bunlarla... 


HAKAN: Olmaz, ben o parayı 
istiyorum... Hem bu 

Feyzullah'ın da balıkçı ile 
bir bağlantısı var.. Ama ne? 


İRFAN: Gidelim o zaman 
ağabey... 


AKİF: Ben gelmesem olur mu? 


HAKAN: Olmaz! Geleceksin ki 
bu alemde ne dolaplar 
dönüyormuş ne oyunlar 
yaşanıyormuş göreceksin... 


AKİF: Ağabey, para onların 
parası senin o parada bir 
hakkın yok ki.. Zaten istemen 
hata... 


HAKAN: Para onların ama 
namusları ile mi kazandılar 
sanki.. Ben bunları ihbar 
etsem başlarına gelecekleri 
kendileri bile tahmin 
demezler... Neyse anlamadığın 
işlere burnunu sokma sen... 


Akif alınganlık gösterir... 


Başını öne eğer.. 


Hakan, Akif'in bu halini 


izlemektedir... 


HAKAN: Başını öne eğme öyle, 
her zaman dik tut.. Bırak 
namussuzluk yapanlar eğsin 
başını öne... 
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Akif başını kaldırır ama 


hiçbir şey söylemez... 


HAKAN: Böyle daha iyi.. 


İRFAN: Ağabey, bir de bunun 
bir durumu var.. Annesi sen 
bir ilgilen dedi bana ama.. 


HAKAN: Ne durumu... 


İRFAN: Hani o barda 
gördüğümüz kız var ya buna 
yazmış... şimdiden evlilik, 
vler.. Her şeyi konuşmuşlar... 


Hakan, Akif'e bakar... 


HAKAN: O ne biçim iş lan 
öyle... 


Akif cevap vermez... 


HAKAN: Neyse şu işi 
halledelim onunda 
bakarız hesabına... 


SAHNE: 58 FEYZULLAH’ IN EVİ (İç-Gündüz) 
AKİF, FEYZULLAH, HAKAN, İRFAN 


Hakan, Akif ve İrfan 


Feyzullah'ın evine giderler. 


Üçlü evin kapısında görünür. 


124 


Hakan birkaç kez zile basar. 


Biraz sonra kapıyı Feyzullah açar. 


FEYZULLAH: Ne var, neden 
geldiniz gene? 


HAKAN: Lan, oğlum, önce bir 
hoşgeldiniz de.. 


FEYZULLAH: İyi hoş geldiniz 
geçin bakalım... 


Akif tamamen saf bir biçimde 


Feyzullah'ın ablasını sorar... 


AKİF: Ablan yok mu? 


FEYZULLAH: Ne yapacaksın 
ablamı? 


AKİF: Hiç.. 


Hakan, Akif'in yüzüne bakar.. 
Akif bir şey demeden başını 


öne eğer... 


HAKAN: Neden geldiğimizi 
biliyorsun.. Bana para lazım... 


FEYZULLAH: Ne laf anlamaz 
adamsın, yok bende para mara... 


HAKAN: Bahri öyle demiyor 
ama... 
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FEYZULLAH: Onun ben.. O kıllı 
kardeşini sata sata servet 
etti, ondan istesene.. 


HAKAN: Onunda zamanı gelecek, 
ben senden istiyorum şimdi... 
Senin mal sattığını ihbar 
ederim... 


FEYZULLAH: İspatlayamazsın.. 


HAKAN: Polise değil lan... 
Anladın sen onu... 


FEYZULLAH: Onları bulaştırma 
bu işe.. Zaten yeni kurtuldum 
bokun içinden... 


HAKAN: O zaman parayı 
çıkaracaksın ortaya... 


Feyzullah başını öne eğerek 


bir müddet düşünür... 


FEYZULLAH: Ben o parayı bir 
müteahhite verdim. Hem para 
temizleniyor hem de daha 
fazla kazanıyorum... 


HAKAN: Ne iş bu, nasıl bir iş 
anlamadım, anlat bakalım sen 
bu işi.. 


FEYZULLAH: Bir adam var, 
müteahhitlik yapıyor, farklı 
işlerle de uğraşıyor, 
kazandığım parayı ona 
veriyorum o da inşaat yapıp 
satıyor, ben de kârımı 
alıyorum.. Böylece para da 
temizlenmiş oluyor... 
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HAKAN: Onun için de polisten 
korkmuyorsun değil mi? 


FEYZULLAH: Evet... 


İRFAN: Ama inşaata yatırdığın 
parayı sorarlarsa ne olacak o 
zaman? Nereden buluyorsun bu 

paraları derlerse?... 


FEYZULLAH: Ben orasını 
bilmem, müteahhit ayarlıyor 
orasını... Yani bana öyle 
güvence verdi... 


HAKAN: Nerede bu müteahhit? 


FEYZULLAH: Götürürüm sizi... 
Ofisine gideriz..”Mermer Binek 
Taşı Turizm, Otomotiv, Gıda 
ve İnşaat” adı.. 


HAKAN: Yuh, o ne lan öyle, 
hiç bilinmeyenli denklem 
gibi.. Müteahhitin adı mı bu? 


FEYZULLAH: Yok, be, firmanın 
adı... 

İrfan kısık sesle Akif'e 

birşeyler söyler... 
İRFAN: (Kısık Sesle) Kıçı 


tutuşunca nasılda yola geldi 
namussuz.. Gördün mü hayat 


böyle işte... 


Daha az önceye 


kadar param yok diyordu.. 


Tehditi yiyi 
nerede olduğ 
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nce paraların 
u ortaya çıktı... 


Akif hiç bir şey demez... 


İrfan'ın yüzüne anlamsız 


bir biçimde bakar... 


SAHNE: 59 OFİS (İç-Gündüz) 
AKİF, CEMAL, FEYZULLAH, HAKAN, İRFAN 


Hakan, Akif, İrfan ve Feyzullah'ı 


ofis ortamında görürüz..Bir masanın 


önünde dördü de oturmaktadırlar.. 
Masanın başında parmaklarında altın 


yüzükler, boynunda altın kolye, 
masaüstünde 


altın bir tespih ve altın bir çakmak 


olan esmer, bakımlı ve süslü bir adam 
vardır... 


Feyzullah söze başlar.. 


FEYZULLAH: Ağabey, bunlar 
benim arkadaşlar.. Seninle 
tanışmak istediler.. Ben d 
getirdim... 


İRFAN: (Kısık Sesle) Şimdi de 
arkadaş olduk... 


Akif, İrfan'a bakar ses 


çıkarmaz... 


CEMAL: Hoş geldiniz.. Ben bu 
Feyzullah'ı uzun zamandır 
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tanırım.. İyi çocuktur.. Ara 
sıra puştluk yapar ama... 


FEYZULLAH: Ayıp ediyorsun 
ağabey... 


CEMAL: Öyle öyle herkes 
herkesi bilir bu alemde... 
Eeeee.. Sizin olayınız nedir? 


HAKAN: Bizde inşaat, araç 
kiralama, turizm işine girmek 
istiyorduk da.. 


CEMAL: Olur olur o iş kolay.. 
Hepsine birden mi yatırım 
yapmak istiyorsunuz? 


HAKAN: Mümkünse hepsine 
birden... 


CEMAL: Sermayeniz var mı? 


HAKAN:Sermaye?..Feyzullah 
karşılayacak sermayemizi... 
Kendisi ile konuştuk 
anlaştık... 


FEYZULLAH: Ne sermayesi 
arkadaş, ne konuşması?... 


HAKAN: (Feyzullah'a dönerek) 
Kes lan.. Şimdi güzel kardeşim 
senin adın neydi... 


CEMAL: Cemal... 


HAKAN: Bak Cemal kardeş bu 
Feyzullah'ın bana borcu var.. 
Parasının da sende olduğunu 
söyledi.. Ben o paraları 
istiyorum... 


CEMAL: Ben de nakit bulunmaz... 
Elime geçeni inşaata, 
otomobile, otele filan 
yatırırım.. Mesela geçen ay 
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Antalya'da bir otele ortak 
oldum... Ortaklar biraz sorunlu 
ama idare ediyoruz işte... 


Al 


ofi 


ah seni inandırsın bu 
sin kirası, elektriği, 


suyu önceki ortaktan hep bana 


kal 


dı.. Hepsini ben ödedim... 


Adam kaçtı gitti.. Karımın 


kol 
onl 


unda bilezikler vardı 
arı sattım.. Evde de 


tonlarca kavga çıktı... 


HAKAN: Ben orasını bilmem... 


Ben paramı isterim... 


CEMAL: Dur hel celallenm 
hemen, akşama bize gelin, 


siz 


Konuşuruz... 


i bir ağırlayayım... 


HAKAN: Biz kalkalım o zaman... 
Akşama Feyzullah bizi alır... 


Akif, kısık sesle İrfan'a 


birşeyler söyler... 


AKİ 
ki? 
bir 


F: Neden hemen kabul etti 
Bizi evine çağırması da 
garip... Bu adamda bir 


bokluk var... 
İRFAN: Ben de anlamadım ne 


işl 


er dönüyor burada... 
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SAHNE: 60 OFİS DIŞI (Dış-Gündüz) 
LİSELİ KIZ 


Ofisin bulunduğu caddenin kaşı 


kaldırımında lise öğrencisi 


kıyafetli, gözlüklü, sırtında 


okul çantalı, pasaklı ve 


ezik tipli bir kız 


çocuğu karşı taraftaki binaya 


bakmaktadır..Binanın ikinci katında 


“Mermer Binek Taşı Turizm, Otomotiv, 


Gıda ve İnşaat” adını görürüz.. 
Altında da Cemal Ustakatırcıoğlu 


yazmaktadır... 


SAHNE: 61 OFİS (İç-Gündüz) 
AKİF, CEMAL, HAKAN, İRFAN, LİSELİ KIZ 


Liseli kızı ofisin 


kapısında görürüz..Kapıyı 


iterek açar..İçerdekilerle 


ilk karşılaşmasını yapar..Kız 
Cemal'a uzun uzun bakar... 

Diğerleri de kıza bakarlar... 
Kızın kim olduğunu anlamaya 


çalışarak... Cemal söz başlar... 
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CEMAL: Ne işin var senin 
burada? 


LİSELİ KIZ: Eve gidecektim de 
param yok, minibüse 
binemedim.. Minibüs parası 
isteyecektim... 


CEMAL: Para yok, yürüyerek 
git... 


Kız başını sol tarafa eğerek 


dikkatlice Cemal'a ve ardından 


diğerlerine bakar... 


Bir müddet izler.. Sonra hiç bir şey 


demeden arkasını döner ve 


ofisten çıkar... 


HAKAN: Kimdi bu kız? Hayalet 
gibi geldi öyle? 


CEMAL: Benim kız o, biraz 
gariptir.. Boşverin siz onu.. 
Akşama gelin konuşalım... 


SAHNE: 62 CADDE (Dış-Gündüz) 
ECZACI KADIN, LİSELİ KIZ 


Liseli kızı caddeden yukarı 
çıkarken önden görürüz... 


Bir eczanenin önünde durur... 


Bir müddet içeriyi izler ve 


sonra içeri girer.. Eczacı bir kadındır... 
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LİSELİ KIZ: Abla, çok 
susandım, param da yok, bana 
bir bardak su verebilir 
misin? 


Eczacı garip görünümlü bu kızı 


bir müddet izler.. İçinde acıma 
duygusu belirir.. Kendisine bir 
bardak su verir.. Kız suyu bir dikişte 


içer.. Teşekkür eder, bardağı eczacı 


kadına uzatır ve dışarı çıkar... 


Eczacı kadın elinde bardak olduğu 


halde kapıya çıkar ve kızın 


gidişini izler. 


SAHNE: 63 CEMAL'İN EVİ (İç-Gece) 


AKİF, CEMAL, CEMAL'İN KARISI, FEYZULLAH, 
HAKAN, İRFAN 


Cemal, Cemal'in karısını ve 


diğerlerini yemek masası 
£ 


etrafında görürüz.. Cemal'in karısı 


masaya bir şeyler getirip götürmektedir... 


Hakan söze başlar... 


HAKAN: Şimdi, arkadaş, bizim 
iş ne olacak? 


CEMAL: Tamam hallederiz... 


Cemal rakısından bir yudum alır... 
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Masada birtek kendisi içki 


içmektedir.. 


HAKAN: Nasıl halledeceksin 
arkadaş ben paramı istiyorum.. 


CEMAL: Sen de taktın paraya... 
Sana bir daire vereyim bu 
binadan... 


HAKAN: Bana nakit lazım... 


CEMAL: Satarsın işte o zaman 
daireyi.. İster sat, ister 
OLUE.. 


İrfan, Hakan'ın kulağına 


eğilerek kısık sesle, 


İRFAN: Ağabey bence bu iyi 
bir teklif.. 


HAKAN: Dur bir bakalım, başka 
ne kopartabiliriz, biraz daha 
içsin de... 


Hakan, Cemal”'a seslenir... 


HAKAN: Sende otobüs var mı? 
Şehirlerarası.. Ev artı 
otobüs, bak bu olur o zaman... 


CEMAL: Öyle otobüs yok da, 
kamyon var, olur mu? 


HAKAN: Olur, olur, devirmeden 
gidersek işimizi hallederiz... 


CEMAL: Ben de birde bezin 
istasyonu var.. Devredeceğim 
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bunu çok zarar ettim... 
İstersen sen al burayı.. 


HAKAN: Yok, gerek yok.. Ev ile 
kamyon yeter... 


FEYZULLAH: O zaman ben 
kaçayım, siz madem 
anlaştınız! 

CEMAL: Nereye gidiyorsun, 
otur biraz daha... 


FEYZULLAH: Benim evde işim 
var... 


CEMAL: Git bakalım... 


Hakan masadan ayrılmak isteyen 


Feyzullah'a bakar.. Bir şey demez... 


Giderken arkasından takip etmeye 


devam eder.. Feyzullah'ı Cemal'in 


karısı 


uğurlar.. Hakan boynunu uzatıp 


kapıya doğru tekrardan baktığında 


Feyzul 


Ilah'ın, 


dudak] 


Cemal'in karısını 


larından öptüğünü görür... 


CEMAL: Şimdi Hakan kardeş 
zaman bildiğin gibi kötü.. 
Kime güveneceksin 
bilemiyorsun.. İnsanın başında 
binlerce dert var.. Bizim işte 
de öyle.. Adamlara çimento 
satıyorum parayı zamanında 
vermezler... Demir satarım 
paslı diye geri çevirirler.. 
Araba satarım yok vuruğu var 
kırığı var.. Bunlar hep zarar.. 
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Hakan, o sırada masaya dönen ve 


yerine oturan Cemal'in karısının 


yüzüne bakar... 


HAKAN: Öyle, öyle kim kiminle 
ne işler karıştırdığını Bir 
tek Allah bilir... 


Kadın bu sözlerin ardından 
hiç bozuntuya vermez.. 


Zaman ilerlemiştir.. Cemal iyice 


sarhoş olmuş, masa başında uyuklamaya 


başlamıştır.. Hakan ile İrfan kollarına 


girerek kanepeye yatırırlar... 


İRFAN: Biz de gidelim ağabey 
artık... 


HAKAN: Siz gidin benim ufak 
bir işim var.. 


İRFAN: Ne işi ağabey... 
HAKAN: Gidin dedim işte... 


İrfan ve Akif daha fazla 


sorgulamadan kapıya doğru 


yönelirler.. Cemal'in karısı ikisini 

de geçirmek için kapıya doğru yönelir... 
Hakan arkalarından bakmaktadır... 

Kadın kapıyı kapattığı sırada Hakan 


kadına arkadan yaklaşır ve taciz etmeye 
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başlar..Kadın istemez bir tavırla Hakan'ı 


uzaklaştırmak ister... 


HAKAN: Lan, Feyzullah ile ne 
haltlar karıştırdığınızı 
gördüm bana gelince mi 
namuslu numarası yapıyorsun? 


SAHNE: 64 CEMAL'İN EVİ (İç-Gece) 


CEMAL'İN KARISI, HAKAN, LİSELİ KIZ 


Kadın hiç bir şey demez.. Yatak 


odasına doğru yönelir, 


Hakan üstte 


liseli kızı 


Hakan da peşinden gider... 
İkiliyi yatakta birlikte görürüz.. 


olduğu halde sevişmektedirler.. 


Bu sırada kapı aralanır.. Kapıda Cemal'in 


belirir.. Bir eli kapının 


kolundadır.. 


karşılıklı 


İkiliyi izlemektedir... 


Bu sırada kadın kızını kapıda beklemekte 


olduğunu fark eder.. Hakan'da durur ve 


bakışmalar başlar... 


HAKAN: Hay, anasını.. Gene 
hayalet gibi çıktı karşıma... 
Kızım senin derdin nedir? 
Neden böyle habersiz 
yaklaşıyorsun insanlara? 
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KADIN: Tamam ben hallederim... 
Kız, bak buraya, sen odana 
git.. Git dedim çabuk ol... 


Kız tepki vermez... 


KADIN: Odana git dedim sana.. 
Gerizekalı.. 


Kız geldiği gibi sessizce ama 


gözlerini ikiliden ayırmadan 
odadan çıkar.. Kapıyı tam kapatmaz... 


Kapı aralık kalır.. 


HAKAN: Senin mi bu kız? 
KADIN: Benim... 


HAKAN: Bugün ofise de geldi... 
Garip halleri var... 


KADIN: Vardır onda birşeyler... 


Biraz patolojiktir.. 


HAKAN: Neydir? 


KADIN: Ya ne yapacaksın, sen 
işine bak... Şu işi biraz daha 
hızlı yapsana... Zaten erken 
geliyorsun... 


Hakan daha fazla sorgulamaz.. 
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SAHNE: 65 CEMAL'İN EVİ-KIZIN ODASI 
(İç-Gece) 


LİSELİ KIZ, KIZIN ERKEK KARDEŞİ 


Kızı, odasında ve duvar dibinde 
bacaklarını göğsüne çekmiş bir vaziyette 
yerde oturmakta olduğunu görürüz... 


Gözleri ile yeri izlemektedir... 


Yan odadan ikilinin sevişme sesleri gelir... 


Kız iki eli ile kulaklarını kapatır... 


Seslerin gelmesini durduramaz... 


Beyninde onu rahatsız eden sesler 


yankılanır.. 


Bu sırada deliler ve akıl hastaları 


ile ilgili bir şarkısı girer.. 


Aynı anda odaya kızın erkek kardeşi girer... 


Ona sarılır.. Birlikte acı çekerler.. 


Sahne: 66 HAKAN'IN EVİ (İç-Gündüz) 
HAKAN, İRFAN 


Kapı zili ısrarla çalmaktadır... 


Hakan yatağından doğrularak saatine 


bakar.. Yataktan zorla kalkar ve 


kapıya doğru yönelir... 


Gözetleme deliğinden bakar.. 


İrfan'ı görür.. Yalnızdır.. 


Kapıyı açar... 
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İRFAN: Günaydın ağabey, 
uyandırdım mı? 


HAKAN: Sence? 


İRFAN: Ben şey için 
gelmiştim.. Akif'in annesi şey 
rica etti de, bizimki bir 
kıza takılmıştı ya, bu nedir 
ne değildir bir bakalım diye.. 


HAKAN: O nerede? 


İRFAN: Akif mi ağabey? 
HAKAN: Evet. 


İRFAN: Sabahın köründe evden 
çıkıyormuş kızla buluşmaya 
gidiyormuş... 


HAKAN: Oha.. Bir karı için 
sabahın köründe evden çıkılır 
mı hiç? 


İRFAN: Hiç işte.. 


HAKAN: Ara şunu bi.. Hem o 
kızın ailesi ne diyormuş bu 
işe... 


İRFAN: Neye abi? 


HAKAN: Lan oğlum işte, 
kızlarının sabahtan akşama 
kadar birisiyle dolaşmasına... 


İRFAN: Bilmiyorum ağabey... 


HAKAN: İyi bir bok 
olmadıkları buradan belli 
işte.. Lan, namuslu bir aile 
buna izin vermez.. Bir de.. 
Neyse... Şimdi sabah sabah 
küfür ettirecekler bana 
kendilerine... 
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İrfan Akif'i arar.. 


Akif meşgule atar... 


İRFAN: 


HAKAN: 
Sen ver 


İRFAN: 
HAKAN: 


İRFAN: 
ağabey 
buldum... 


Hakan kağıdı alır... 


HAKAN: 
hallede 
benden 


İRFAN: 
ağabey, 


HAKAN: 
İRFAN: 


HAKAN: 
de git.. 


Meşgule attı ağabey.. 


Tamam ben ilgilenirim... 
şu karının ismini... 


Ece'ymiş ağabey.. 


Nerede oturur bu... 


Tam emin değilim 
ama ben şöyle bir şey 


İrfan Hakan'a bir kağıt uzatır.. 


Tamam, ben 
ceğim.. Sen akşama 
haber bekle... 


Ben gideyim o zaman 
işlerim var.. 


Ne işleri o öyle.. 


Var işte bişeyler.. 
Git bakalım, git.. Sen 


İrfan'ın kapıdan çıktığını görürüz.. 
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SAHNE: 67 HAKAN'IN EVİ (İç-Gündüz) 
HAKAN 


Hakan sehpanın üzerinde duran 


sigara paketini alır.. Bir tane 


yakar.. İçmeye başlar.. Koltuğa doğru 


uzanır... Duvardaki dini resimleri 


izlemeye başlar.. Düşünür, derin 


düşüncelere dalar.. Ara sıra eli 


ile hafifçe göğsünü kaşır.. 
Koltuktan kalkar... Komidinin 


aynasının karşısına geçer... 


Kendisine dikkatlice bakar, 


inceler, sigara tutan eli 


ile saçlarını karıştırır. 


m1 
r 


inde hafif bir titreme görürüz... 


Üstünü değiştirmek için odasına geçer... 


Kendisini arkadan son kez görürüz... 


SAHNE: 68 APARTMAN İÇİ (Dış-Gündüz) 
HAKAN, KOMŞU KADIN, KIZ ÇOCUĞU 


Hakan elindeki adrese gider... 


Hakan'ı apartmanın girişinde 


gördükten sonra bir dairenin 


kapısının önünde tekrardan görürüz... 


Hakan zile basar.. Kapıyı 40-50 yaşlarında 
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bir kadın açar.. Hakan kendisini 


pol 
pol 


lis olarak tanıtır.. Kapıdaki kadına bir 


is kimlik kartı gösterir.. 


HAKAN: Hayırlı günler teyze, 
ben şey için geldim.. Ben 
polisim de bir ihbar var 
apartman için.. Ben şu Ece 
Derinci için geldim... 
Haklarında şikâyet var.. Siz 
nasıl bilirsiniz bunları... 


KOMŞU KADIN: Ne şikâyeti 
oğlum? Kim şikâyet etmiş? 


HAKAN: 155'e yapılmış teyze 
çok ayrıntı veremem... 


KOMŞU KADIN: Yani biz de 
zaten daha önceden 
kavgalıyız.. O Ece'yi bilmem 
de anası tam bir sürpüntü.. 
Sen bakma evden dışarı çıkmaz 
gibi görünür ama eve gelip 
gidenin haddi hesabı yok... 


HAKAN: Kimler gelip gider 
mesela... 


KOMŞU KADIN: Valla bunun 
kocası sabah evden çıkar 
akşama kadar it gibi o 
kahveden o kahveye dolaşır 
durur.. Gece d ve geç gelir... 
Çoğu zaman çocuklarının 
kavgası, o kadının kavgaları 
başımızı şişirir.. Evlerinden 
ses eksik olmaz... 


HAKAN: Ses önemli değil de 
sen az önce bir şey dedin 
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teyz vlerine kim gelip 
gider... 


KOMŞU KADIN: Valla ben günah 
almayayım şimdi ama çoğu 
zaman erkekler girip çıkar O 
eve... 


HAKAN: Yani fuhuş falan mı 
diyorsun... 


KOMŞU KADIN: Ben orasını 
bilmem, evin içini gözümle 
görmedim... Zaten mendeburun 
tekidir.. Kimseyle çok fazla 
konuşmaz.. Bakışları da bir 


garip... 


Bu sırada üst kattan esmer zayıf bir 


kız çocuğunun indiğini görürüz... 


Kadın kızı görünce susar.. Kız ile 


Hakan göz göze gelirler.. Kız Hakan'a 


baktıktan sonra kadına hoşnutsuz 


bir bakış atar.. Kızın merdivenlerden 


aşağıya doğru gittiğini görürüz... 


KOMŞU KADIN: Bu da o kadının.. 
HAKAN: Ne iş yapar bu? 


KOMŞU KADIN: Bir iş yapmaz... 
Öğrenci galiba.. Bunlar başka 
marketten alışveriş yapıp 
servisi olan marketin 
servisine binmek için o 
marketin poşetlerine 
aldıklarını koyan garip 
insanlar... 
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HAKAN: Hırsızlık mı 
yapıyorlar... 


KOMŞU KADIN: Yok be yavrum 
Türkçe konuşuyoruz burada... 
Ahlaksız işte anlasana... 


HAKAN: Anladım, tamam. 
Bunların babaları nerededir... 


KOMŞU KADIN: Kahvededir 
nerede olacak... 


HAKAN: Tamam teşekkürler.. 
KOMŞU KADIN: Sen bana bir 
deyiver şimdi ne için 
soruşturuyorsun sen bunları... 


HAKAN: Şikâyet var dedim ya 
teyze, karıştırma gerisini... 
KOMŞU KADIN: O kadını 


fuhuştan içeri alırsan ben 
şahitlik yaparım sana... 


HAKAN: Oldu, gerekirse ben 
seni alırım buradan.. 
Babalarının adı nedir? 


KOMŞU KADIN: Rafet.. 
HAKAN: Tamam, hayırlı günler.. 


KOMŞU KADIN: Hayırlı günler 
evladım... Allah kolaylıklar 
versin... 


Hakan arkasını dönmeden eli ile 


teşekkür eder.. Merdivenlerden 


kaybolduğunu görürüz... 
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SAHNE: 69 MAHALLE BAKKALI ÖNÜ (Dış-Gündüz) 
BAKKAL, HAKAN 


Hakan'ı mahalle bakkalının 
önünde görürüz.. Hakan aynı 
polis numarasını bakkala da yapar... 


HAKAN: Selamunaleykum dayı... 


BAKKAL: Aleykumselam.. 


Hakan, polis kimliğini bakkala 


gösterir... 


HAKAN: Ben emniyetten 
geliyorum... Sana birkaç soru 
soracağım... 


BAKKAL: Sorun tabi.. Bildiğim 
birşeyse... 


HAKAN: Sen bu Rafet 
Derinci'yi tanır mısın? 


BAKKAL: Tanırım... 
HAKAN: Ne kadar tanırsın... 


BAKKAL: Çoğu zaman gelir 
burada gece yarısına kadar 
OLULUEN. 


HAKAN: İşi gücü yok mu bu 
adamın... 


BAKKAL: Yok, emekli galiba... 
Demiryollarından.. Ne oldu ki? 


HAKAN: Bu adamın ailesi 
nasıldır? 


BAKKAL: Çok tanımam, garip 
bir karısı var.. Yediği 


146 


dayaktan küfürden evden 
çıkamaz hale gelmiş gariban... 


HAKAN: Sen nereden biliyorsun 
bunu? 


BAKKAL: Bazen boş bulunur 
kendi anlatır, birde bunların 
bir komşusu var bunlarla 
kavgalı, ona gidersen o daha 
çok şey bilir.. 


HAKAN: Kadın eve erkek falan 
alıyormuş doğru mu? 


BAKKAL: Kim dedi bunu? 


HAKAN: Orasını karıştırma 
adli bir durum.. Sana herkesin 
açık kimliğini burada sayacak 
değilim... 


BAKKAL: Valla ben de orasını 
bilmem, gözümle görmediğim 
şeye evet diyemem... Ama o 
kadar da güzel bir kadın 
değil o.. Eve erkek alsa ne 
olacak? Kimse gitmez ona.. 


HAKAN: Orası belli olmaz dayı 
biz neler gördük... 


BAKKAL: Bilemem ben.. 


HAKAN: Bildiklerin bu kadar 
mı? 


BAKKAL: Yani birde bunun 

çocukları var, ben hepsini 
tanımam ama büyük bir kızı 
var, bu kız biraz şeydir... 


HAKAN: Neydir? 


BAKKAL: Yani nasıl desem 
erkeklere biraz düşkün gibi... 
Yani günahını almak istemem 
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Bakkal 


içeri 


ama biraz samimi davranır... 
İyi konuşur erkeklerle.. Yüzü 
güleçtir.. 


HAKAN: Kaç kızı var bunun? 


BAKKAL: Kız erkek bilmem de 
iki tane çocuğu var Rafet'in 
diye biliyorum... 

HAKAN: Ne iş yaptığını 
biliyor musun? 


BAKKAL: Dedim ya az önce 
Demiryollarından emekli diye... 


HAKAN: O değil, 
soruyorum... 


kızını 


BAKKAL: Bir anaokulunda 
öğretmen dediydi babası ama 
bilmiyorum daha fazla.. 


HAKAN: İyi.. Adresi 
nerede bu anaokulu? 


nedir, 


BAKKAL: Valla bir ara bir 

broşür bıraktıydı babası, 

içeriden bulabilirsem sana 
getireyim... 


gider bir dakika 


sonra elinde 


döner... 


broşür ile geri 


BAKKAL: Bu işte.. 

HAKAN: Eyvallah... 

BAKKAL: Sen ne için sordun 
bunları... 

HAKAN: İhbar var da 
haklarında... 
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BAKKAL: Ne ihbarı... 
HAKAN: Fuhuş... 


Bakkal hiçbir şey demez... 


Hakan ile kısa bir göz teması 


olduktan sonra Hakan sokaktan 


ayrılır.. Hakan'ı sokaktan 


uzaklaşırken görürüz... 


SAHNE: 70 ANAOKULU (İç-Gündüz) 
GÖREVLİ KADIN, HAKAN, HASAN, KADİR 


Hakan'ı bir anaokulunun önünde görürüz... 
Kapıda “Pamuk Anaokulu” yazmaktadır... 


Kapı zilini çalar.. Kapıyı bir görevli 


kadın açar... 


GÖREVLİ KADIN: Buyrun.. 


Hakan burada da polis 


kimliğini gösterir... 


HAKAN: Ben emniyetten 
geliyorum... Ece Derinci burada 
mı çalışıyor? 
GÖREVLİ KADIN: Evet.. Neden 
sordunuz? 


HAKAN: Kendisi ile 
görüşebilir miyim? 
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GÖREVLİ KADIN: Şimdi burada 
değil... Bugün izinli.. 


HAKAN: Kendisi hakkında bilgi 
alabileceğim birileri var mı? 
Yakın arkadaşı falan... 


GÖREVLİ KADIN: Hasan Bey var, 
müdür yardımcımız.. İsterseniz 
onunla görüştürebilirim... 


HAKAN: Tamam çağır gelsin... 


GÖREVLİ KADIN: İçeriye girmek 
istemez misiniz? 


HAKAN: Yok böyle iyi.. 


Kadın Hasan'ı içeriden çağırır... 


Hasan'ı kapıda görürüz... 


Buyrun... 


HAKAN: Emniyetten geliyorum, 
Ece Derinci hakkında bilgi 
almak istemiştim... 


HASAN: Sebep? 


HAKAN: Emniyet açığı... 
HASAN: Kimliğinizi görebilir 
miyim? 


Hakan tekrardan kimliğini 


gösterir... 


HAKAN: Görmek istediğiniz 
başka bir şey var mı? 


Hasan sessiz kalır... 
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Tam bu sı 
görürüz... 
gitmek iç 


üzeredir... 


HAKAN: Sen bu Ece'yi ne 
kadardır tanıyorsun? 


HASAN: 2 yıldır tanırım, iş 
arkadaşım... 


HAKAN: Var mı sorunlu bir 
tarafı? 


HASAN: Yani o kadarını bilmem 
iyi biri ama burada benden 
daha eskiler var isterseniz 
onlara sorun... 


HAKAN: Kim bunlar? 


HASAN: Metin Bey var, servis 
şoförümüz... Bir de Kadir Bey 
var, muhasebecimiz... 


HAKAN: Çağır bakalım bunları... 


HASAN: Metin Bey şimdi burada 
yok da, servise çıktı, Kadir 
Bey'i çağırayım.. 


rada Kadir'i kapıda 


Elinde çantası ile evine 


in anaokulundan ayrılmak 


HASAN: Kadir Bey, arkadaş 
polismiş, Ece hakkında birkaç 
soru soracakmış... 


KADİR: Buyrun memur bey... 


HAKAN: Bu Ece denilen kişiyi 
ne kadar tanırsın? 


KADİR: 3 yıldır birlikte 
çalışıyoruz... 
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HAKAN: Ne iş yapar burada 
öğretmen mi? 

KADİR: Yok öğretmen değil o.. 
Öğretmenlere yardım ediyor 
burada... 


HAKAN: Üniversite mezunu 
falan mı? 


KADİR: Yoo, lise mezunu bir 
sorumluluğu yok... Çocuklarla 
ilgileniyor sadece... Oyun 
ablası gibi bişey.. Neden 
soruyorsunuz bunları... 


HAKAN: Kendisi hakkında ihbar 
var da... 


KADİR: Ne ihbarı? 


HAKAN: Bunun görüştüğü 
birileri var mı? 


KADİR: Yani Ece sosyal bir 
kızdır... 


HAKAN: Arkadaş, nişanlı gibi 
görüştüğü birileri var mı? 


Hasan ve Kadir susarlar.. 


Kadın söze karışır.. 


GÖREVLİ KADIN: Vardı 
birileri, Ece boş durmaz 
sürekli birilerini bulur, ama 
sona bir türlü gidemez.. Hala 
bekar.. Gerçi birkaç kişi ile 
görüştüğünü biliyorum.. 


HAKAN: Birkaç kişiyi aynı 
anda mı idare ediyor?.. 
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GÖREVLİ KADIN: Onun gibi bir 
şeyi 


HASAN: Yok, ya Ece yapmaz 
öyle bir şey.. 


GÖREVLİ KADIN:Kendisi dedi 
hocam... 


Hakan bir şey söylemez.. 


Hasan'ın Ece'yi bu şekilde 


savunmasından şüphelenir... 


HAKAN: Oldu, şimdilik 
bu kadar... 


Diğerleri Hakan'ın ayrılırken 


arkalarından bakarlar... 


SAHNE: 71 SOKAK (Dış-Gündüz) 
HAKAN, İRFAN 


Hakan'ı elinde cep telefonu ile 


sokak ortasında görürüz... 


HAKAN: Alo, akşama Akif'i de 
alıp gel bana... 


İRFAN: Tamam, ağabey ama 
bugün bütün gün görmedim onu... 


HAKAN: Bulunca bana gelin 
işte... 


İRFAN: Bakarım... 
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Hakan telefonu kapatır... 


Bir müddet tekrar düşünür 


ve telefon ile İrfan'ı 


tekrar arar... 


HAKAN: Baksana, bu Akif'in 
annesi ile gidip bir 
konuşalım mı? 


İRFAN: Ne diyeceğiz ağabey 
ona? 


HAKAN: Ben, işte, durumu 
anlatacağım... Bu Ece denilen 
kaltak hakkında bazı bilgiler 
edindim... Annesi istememiş 
miydi zaten bilgi edinin 
diye... 


İRFAN: Evet, ağabey... 


HAKAN: Tamam, o zaman sen bir 
konuş annesi ile kabul ederse 
birlikte gidip konuşalım.. Bu 
arada Akif'i de bul.. 


İRFAN: Oldu, ama önce Fatma 
teyze ile bir konuşalım kabul 
ederse, çünkü dizleri de 
rahatsız onun belki kabul 
etmez... 


HAKAN: Ben farklı bişey mi 
söylüyorum sana.. Sen sor 
işte... 
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SAHNE: 72 SOKAK - BAKKAL (Dış/İç-Gündüz) 
HAKAN, İRFAN 


Hakan, İrfan'dan haber beklerken 


bakkala uğrar bir sigara alır.. 


Tezgahın üzerinde duran gazeteler 


bakar.. Dışarı çıkar ve 


sigarasını sokak da içmeye başlar... 


Bu sırada İrfan arar..Hakan 


telefonu açar... 


İRFAN: Ağabey, ben konuştum 
Fatma teyze ile gelin dedi 
birde zaten Akif'de evdeymiş.. 


HAKAN: Evde miymiş? 
İRFAN: Evet, ne oldu ki? 


HAKAN: Bu Ece bugün iş yerine 
gitmemiş, birisi ile 
buluşacakmış da ben de Akif 
ile buluşacak sanmıştım.. 
Neyse, gidelim de konuşuruz... 
Sen beni evlerinin önünde 
bekle... 


İRFAN: Oldu.. 


Hakan telefonu kapatır... 
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SAHNE: 73 AKİF'İN EVİ (İç-Gece) 
AKİF, FATMA, HAKAN, İRFAN 


Hakan ile İrfanı Akif'in 


evinin giriş kapısında görürüz. 


Kapı ziline basarlar.. Bir müddet 


sonra kapıyı Akif açar.. Arkasında 


Fatma teyzeyi görürüz... 
FATMA: Hoş geldiniz... 
AKİF: Hoş geldiniz.. 
HAKAN: Hoş bulduk teyze... 


İRFAN: Fatma teyze nasılsın 
inşallah.. 


FATMA: İyiyiz, sağolun.. Geçin 
içeriye... 


SAHNE: 74 AKİF'İN EVİ (İç-Gece) 
AKİF, FATMA, HAKAN, İRFAN 


Fatma misafirlerine ikramda 


bulunur.. Çay, kuru pasta ikram eder... 


Bu ikram sahnelerini görürüz... 


Herkesi topluca salonda tekrardan 


görürüz... 


HAKAN: Sizi de rahatsız 
ediyoruz ama kusurumuza 
bakmayın inşallah... 
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FATMA: Estağfirullah, oğlum, 
misafir başımızın tacıdır... 


HAKAN: Allah razı olsun 
teyze.. Ben çok uzatmadan 
konuya gireyim.. Siz İrfan'a 
bir şey demişsiniz.. İrfan da 
bana söyledi.. Elimizden 
geldiğince bir şeyler 
araştırdım... 
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FATMA: Sağol evladım.. 


HAKAN: Şimdi teyze, bu Ece 
denilen kişinin evine gittim... 


AKİF: Evine mi gittin? 


HAKAN: Evet... 


AKİF: Niye gittin ağabey? 


FATMA: Bir dur oğlum 
anlatsın... 


HAKAN: Komşusu bir kadın var, 
onunla konuştum da bunların 
ailesi pek sağlam pabuç bir 
aile değilmiş kadının 
anlattığına göre.. Biraz 
sorunlu tipler.. Kadın 
hakkında biraz olumsuz 
konuştu... 


FATMA: Nasıl olumsuz? 


HAKAN: Yani nasıl diyeyim 
teyze.. İşte kocası evden 
gidince eve erkek alıyormuş, 
zaten evden de çok dışarı 
çıkmazmış falan... 


AKİF: iftiradır o be.. 


HAKAN: Yok ya komşusu 
söyledi, şahitlik yapmaya da 
hazır.. Sonra mahallenin 
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bakkalı ile konuştum benzer 
şeyler söyledi.. Kadın biraz 
da dayak yiyormuş kocasından, 
yani kocasından bulamadığı 
şeyleri dışarıda arayan bir 
kadınmış anladığım kadarıyla... 


FATMA: Allah'ım sen bizi koru 
Ya Rabbim, sen nasıl 
insanlarla bizi muhatap 
ediyorsun oğlum... (Akif'e 
dönerek söyler...) 


AKİF: Yok anne ya, ben 
görmedim öyle bir şey.. 


HAKAN: Neyse teyze yani 
bunların sakladıkları başka 
şeyler de var ama onu 
çözemedim... İş yerine de 
gittim o kızın.. Mesela bugün 
işe gelmemiş.. Nerede olduğunu 
bilen yok.. Orada bir adam 
vardı bunu çok korurcasına 
konuşuyordu... Bana şüpheli 
geldi.. Bununla bir ilişkisi 
de olabilir.. Çünkü hiç kimse 
kimseyi bu kadar savunucu 
konuşmaz... Anası mı babası mı? 
Akif'i saf bulmuş kandırıyor 
bence... 


FATMA: Akif'e de ev veririz 
filan demiş... 


AKİF: İyiliğinden dedi anne 
öyle... 


HAKAN: Tapusunu mu 
verecekler? 


FATMA: Yok burada oturursunuz 
demişler bir ev göstermişler... 
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HAKAN: 
olduğun 


FATMA: 


Bunlar Akif'in parasız 


u biliyorlar mı? 


Biliyorlar.. Bizim ki 


her şeyi 


anlatmış... 


HAKAN: 


Sizce hangi aile 


parası olmayan ve hatta 
düzgün bir işi olmayan bir 


kişiye 


kız vermeye kalkar, 


hiç düşündünüz mü? Zaten bu 
çocuk daha ben okuyacağım da 


diyor.. 
FATMA: 


Bu ne telaş böyle? 


Ben biliyorum da oğlum 


bunu Akif'e anlatamıyoruz.. 


HAKAN: 


AKİF: 


Bir d v verecekler, 
gel burada otur diye ha... 


Bana çocuğumuz olursa 
annem bakar dedi... 


HAKAN: Yuh artık.. Şey kusura 
bakma teyze ama neden kendisi 
bakamıyor muymuş? 


AKİF: O çalışıyor ya.. 


FATMA: Akif, sen bana bunları 
söylememiştin... 


AKİF: Ne gerek var anne... 


FATMA: Ne gereği var mı 


ev] 


adım... 


Ben seni sokak da mı 


bul 


söz karışır... 


İRFAN: 


| dum? 


İrfan heyecanlı bir biçimde 


Zaten teyze 


çalışmasında sorun yok ki... 
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çalışsın, hem çalışan hem 
çocuğuna bakan binlerce kadın 
var.. İşte burada bir sıkıntı 
var teyze.. Bunu çözmek lazım... 
Bunlar Akif'i yiyorlar... 
Kiminle yatıp kalktığı belli 
olmayan biri için değmez... 


Hakan, İrfan'ı 


doğrularcasına konuşur... 


Fatma bir an 


Fatma bir an 


HAKAN: Ben de onu diyorum 
zaten.. Benim söyleyeceklerim 
bunlar teyze.. 


FATMA: Sağolasın oğlum... Ama 
birde bunları gel de Akif'e 
anlat... 


düşünür... 


FATMA: Bak sana söylüyorum bu 
iş olmaz, bu işten vaz geç.. 

Yoksa savcılığa gider bunları 
şikâyet ederim... 


HAKAN: Gerek yok teyze öyle 
şeylere.. Zaten bulmuşlar 
belalarını.. Biz Akif'i 
kurtaralım yeter.. Sen izin 
verirsen biz bir Akif ile 
çıkalım dışarıya, ben 
anlatayım ona bir güzel... 


düşünür ve izin verir.. 
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FATMA: Tamam çıkın bakalım 
ama en fazla iki saat sonra 
Akif dönsün... 


HAKAN: Merak etme Fatma 
teyzeciğim ben kendim 
getiririm.. Akif, sen üzerine 
bir şeyler al da çıkalım... 


Akif hazırlanmak için 


odasına gider... 


Bu sırada Hakan Fatma’ ya 


bir şeyler söyler... 


HAKAN: Teyze sen bu çocuğu 
çok kapalı yetiştirmişsin.. 
Çok sosyal biri değil bu.. 


FATMA: Ne yapalım oğlum, 
babası vefat ettikten sonra 
çok titredim üzerine... 


HAKAN: Tamam da olmaz böyle, 
hayat onun sandığı gibi 
değil.. Bak ailesinin ne 
olduğu belli olmayan birini 
nikâhına almaya kalkıyor.. 
Parası yok, düzgün bir işi 
yok... Hala okuma hevesinde ama 
yaptıkları da ortada.. Hem hiç 
kimse öyle kızını işsiz, 
parasız birine vermez, 
üstelik ev bark bunları da 
biz tedarik edeceğiz demez... 
Hatta çocuk olursa ona da biz 
bakacağız hiç demez.. Bunlarda 
bir iş var.. Akif de oyuna 
geliyor işte... 
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FATMA: Haklısında evladım, 
ama sokağa da salamam ki 
çocuğumu... 


HAKAN: Sokağa sal demiyorum 
teyze, bırak biraz hayatı 
tanısın... 


Bu sırada Akif odaya gelir.. 


Hakan konuşmayı keser.. 


HAKAN: Hadi bize müsaade... 


Fatma'nın misafirleri 


uğurladığını görürüz.. 


SAHNE: 75 KAHVEHANE (İç-Gece) 
AKİF, ECE, HAKAN, İRFAN, KAHVECİ 


Hakan, İrfan ve Akif'i 


kahvehaneden içeri girerken görürüz... 


Bir yer seçip otururlar... 


AKİF: Kahvehanede ne işimiz var ağabey, 
gene? 


HAKAN: Hayat burada akıyor aslanım.. 


Hakan, kahveciye el işareti ile üç 


yapar ve kahvecinin başının olur 


şeklinde oynadığını görürüz... 
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Hakan, İr 


Fr 


sonra Akif 


geri döner... 


HAKAN: Şimdi bak aslanım, 
annenle de konuştuk.. Annen 
çok sofu bir insan, seni bazı 
şeylerden korumaya çalışıyor 
ama hataları da var tabi... 


AKİF: Nasıl yani? 


HAKAN: Yani seni biraz 
korumacı yetiştirmiş... 


AKİF: Yok.. Öyle değil... 
HAKAN: İtiraz etme de dinle... 


İrfan söze karışır.. 


İRFAN: Akif bir bekle bak 
Hakan ağabey ne diyecek sana... 
Bu işleri iyi bilir o.. 


an'a döner, bir bakış atar 


e bakarak konuşmasına 


HAKAN: Neyse, bak sevgili 
kardeşim, bu iş olmaz.. O Ece 
dediğin her ne ise işte, iyi 
bir pabuç değil.. Kiminle ne 
bok yediği belli değil.. Sen 
gel bu işten vaz geç... 


AKİF: Vaz geçemem ağabey.. 
HAKAN: Neden? 


AKİF: Ben ona yüzük de 
verdim.. 


HAKAN: Yüzük mü? Ne yüzüğü? 
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AKİF: Bildiğin pırlanta 
yüzük... 


HAKAN: Nereden buldun lan onu 
alacak parayı? 


AKİF: Yolda buldum ağabey.. 


Hakan ve İrfan birbirlerine şaşkın 


ifadelerle bakarlar... 


Akif gülerek 


HAKAN: Nasıl yolda buldun? 


AKİF: Bayağı işte.. Bir gün 
yolda yürürken baktım yerde 
bir şey var önce oyuncak 
sandım aldım, baktım sert bir 
şey... 


HAKAN: Eeee? 


cevap verir.. 


AKİF: Yok be ağabey, yolda 
bulur muyum? Tanıdık bir 
kuyumcu verdi ucuza... Ucuz bir 
şey var mı diye sordum o da 
bana bunu gösterdi.. Çorba 
parasına işte.. Ben de onu 
başka kuyumcuya götürdüm 
sordum gerçek pırlanta dedi 
ama maddi değeri yokmuş? 


İRFAN: Neden? 


AKİF: Bir kere bunların 
sertifikası olurmuş, o 
olmayınca satışı yapılmazmış, 
alan olurmuş ama değerinden 
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daha az paraya.. Birde adam 
dürbünle baktı, taşın içinde 
çok sayıda çatlak varmış... 
Işık mışık bişeyler dedi 
işte. Böyle olunca taşın 
değeri düşermiş.. Yani bunun 
oyuncaktan farkı yok dedi 
kuyumcu... Onun için zaten 
çorba parasına aldım... 


HAKAN: Yüzük nerede şimdi? 


AKİF: Ece'de.. 


HAKAN: Ha.. Söyledin mi 
bunları ona da? 


AKİF: Söyledim.. Tanıdık bir 
kuyumcudan ucuza aldım dedim... 
Ama maddi değerinin 
olmadığını bilmiyor... 

HAKAN: Neyse bir hayat kadını 
için bu bile fazla.. Yüzük 
önemli değil, geri istersin... 


İRFAN: Değeri yokmuş ki 
ağabey neden istesin ki? 


HAKAN: Neden o namussuza 
kalsın ki? Neyse boş ver sen 
şimdi bunları.. Sen benim 
dediğime gel.. Bunları 
mahallelerinde seven bir kişi 
bile yok.. Herkes arkalarından 
konuşuyor.. Kadın eve erkek 
alıyormuş... 


AKİF: Hangi kadın? 


HAKAN: Senin müstakbel 
kayınvaliden? 


AKİF: iftiradır... 
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HAKAN: Bok iftiradır.. Kapı 
komşusu söyledi.. Kadın 
kocasından yediği dayaktan 
kendinden geçmiş.. Evlerinden 
ya inleme sesi ya dayak sesi 
geliyormuş... 


İRFAN: Anlayacağın Akif 
kardeş kadındaki ara iyice 
daralmış... 


AKİF: O ne demek? 


HAKAN: Sen aptal mısın, aptal 
numarası mı yapıyorsun? 


AKİF: Ama beni kursa da 
yazdıracaktı.. Yani 
tanıdıkları varmış, eğer o 
kursa yazılırsam ressam olma 
işim garantilenecek.. 


HAKAN: Yazdırdı mı? 
AKİF: Uğraşıyor.. 


HAKAN: İşte sana nikâhı 
kıydırana kadar uğraşır, 
ondan sonra sözde namusunu 
temizler, senden de boşanır 
sonra adı namuslu Ece'ye 
çıkar.. Ama şimdi adı ne? 


AKİF: Ne ağabey? 


HAKAN: Namussuz Ece... Hem 
senin amacın ne bununla 

ilgili? Evlenmek mi yoksa 
seni kursa yazdırması mı? 


AKİF: Kurs tabiki de ağabey, 
yani ilk başta öyleydi ama 
sonra ev falan veririz 
denilince bana mantıklı 
gelmişti... 
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HAKAN: Onun bundan haberi var 
mı? Yani senin bunlara kurs 
ve ev için yaklaştığından.. 


AKİF: Yok, ben söylemedim bir 
şey... 

HAKAN: İyi halt ettin.. Burada 
da sen haksızsın.. Ben 
adaletli insanım aslanım, 
hayat kadını da olsa hakkını 
savunurum... 


Bu arada çaylar da gelir... 


Kahveci çayları ağır ağır 
önlerine koyar.. Bu sırada 


hiç birisinden ses çıkmaz... 


Kahveci gidince konuşma kaldığı 


yerden devam eder.. 


İRFAN: Sen bununla bir şeyler 
yaşadın mı? 


AKİF: Yani.. Şey.. Biraz midem 
bulandı aslında.. Vücudu çokta 
güzel değil.. Memeleri inek 
memesi gibi sarkıyor.. 


HAKAN: Yuh ebesinin gözü.. 
Nereden gördün bunları? Dua 
et de bu kaltak senin üzerine 
kalmasın... 


Akif başı önünde bir müddet 


düşünür... 
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Akif telefon 


AKİF: Ben yarın sınava 
gideceğim ağabey... 


HAKAN: Ne sınavı? 


AKİF: Sanat kursu için.. Onun 
için aklımı karıştırma şimdi 
sen benim... 


HAKAN: Tamam git de.. Sen bu 
Ece'den ayrıl.. Ailen razı 
değil... Ailem istemiyor de... 
Ama yüz yüze deme telefonda 
de... 


AKİF: Neden? 


HAKAN: Sen dediğimi yap... 
Hatta ara şimdi konuş... 


AKİF: Ne diyeceğim ki şimdi? 


HAKAN: Sen ara ben sana 
söyleyeceğim... 


ile Ece'yi arar... 


Birkaç çaldırmadan sonra Ece 


telefonu açar.. Sesini hoparlörden 


dinleriz... 


Hakan el kol 


AKİF: Ece nasılsın? 


ECE: İyiyim sen nasılsın? 


AKİF: İyi? 


ECE: Annenler evde mi? 


işaretleri ve birtakım 


sözler ile Akif'i yönlendirir... 
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ECE: Evde, ne oldu ki? 


AKİF: Ya.. Sana şey 
diyecektim... Bu iş olmayacak 
gibi... 


ECE: Neden? Ne oldu ki? 
AKİF: Ailem seni istemiyor? 
ECE: Niye? 


AKİF: Ya.. Sizin aile biraz 
şeymiş? 


Ece çirkinleşir, oyunu 


ortaya çıktığı için kullandığı 


ifadeleri de sertleşir.. 


ECE: Neymiş, lan? 


Akif bir an duraklar... 
Hakan'a bakar.. 
Hakan göz işareti ile 


devam et der.. 


AKİF: Komşularınız sizden çok 
şikâyetçiymiş.. Sizi 
araştırtmış annem de.. Pek iyi 
bir şeyler söylememişler 
sizin hakkınızda.. 


ECE: Yaaa... Ne demişler peki? 


Akif, komşularının Ece'nin 


annesi hakkında kötü şeyler 
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dediklerini söyleyemez... 


AKİF: Sizin evden çok ses 
geliyormuş... 


ECE: Gelebilir.. Her evden 
gelebilir... Ne var ki bunda... 


Akif konuşmayı sürdüremez... 


Ece yılların vermiş olduğu kaltaklık 


tecrübesi ile üstün çıkar.. 


ECE: Tamam, bitti bu iş.. 
Yarın gel Sirkeci”'ye 
bitirelim bu işi.. 


AKİF: Neden Sirkeci? 
ECE: Oraya gel işte.. 


AKİF: Yok gelemem.. Sen yüzüğü 
posta ile yolla... 


ECE: Allah senin belanı 
versin... 


Telefon kapanır... 


HAKAN: Bak gördün mü ne 
rezillikler yapıyor.. O şimdi 
kudurdu... Sen ona biraz daha 
psikolojik baskı yap.. 


AKİF: Nasıl? 


HAKAN: Yarım saat sonra 
annesini babasını ara... 


AKİF: Ne diyeceğim onlara? 
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HAKAN: Böyle bir kız 
yetiştirdiğiniz için sizin 
amınıza koyayım diyeceksin... 


AKİF: Ayıp olur ağabey.. 


HAKAN: Ne ayıbı lan... 
İstanbul'da o karıyı 
becermeyen aha üçümüz 
kalmışız.. Ayıp mı olur... 


AKİF: Neden yarım saat sonra? 
Şimdi arayayım o zaman... 


HAKAN: Yok olmaz onlar da 
kendi aralarında konuşsunlar 
ba. 


Bu arada çaylar yenilenir... 


Hakan televizyona bakar.. 


İrfan masadaki gazeteleri karıştırır.. 


Akif de telefonu ile oynar.. 


AKİF: Yarım saat oldu ağabey 
arayayım mı? 


HAKAN: Ara.. 


Akif önce Ece'nin babasını 


sonrada annesini arar.. 


Telefonu açmazlar... 


AKİF: Açmıyorlar ağabey... 
HAKAN: Açmazlar, açmazlar... 
AKİF: Şimdi ne yapacağız 
ağabey... 
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HAKAN: Sen buna sürekli mesaj 
yazacaksın tamam mı? Onu 
sürekli dürteceksin.. 
Mesajlarında geri dön falan 
de.. Ben hata yaptım de.. 


İRFAN: Neden öyle desin ki 
ağabey? 


HAKAN: Öyle diyeceksin ki hem 
geri dönerse onunla bir 
işimiz var, hem de psikolojik 
olarak yıpranır.. Kendi fark 
etmese de yıpranır... Bu işler 
böyledir... Ağla, sızla tamam 
mı? 


AKİF: Tamam, ağabey... 


HAKAN: Ona şey de.. Benim bir 
ağabeyim var de.. Onun evine 
taşındım de ailem seni 
istemediği için evi terk 
ettim de kendimi kitap 
okumaya verdim falan de.. Eğer 
mesajlarına cevap verirse onu 
bir yere çağıracağız... 


AKİF: Nereye ağabey... 


HAKAN: Maltepe'de bir ev var.. 
Hatta annen ile birlikte gel 
falan diyeceksin.. Bir de 
bunun çokça kardeşi varmış... 
Birini gördüm bugün 
apartmanda... Küçük bir kız... 


AKİF: Ne bileyim ağabey 
hangisidir o? 
HAKAN: Neyse sen o zaman en 


küçüğüne at.. En küçüğü kız mı 
erkek mi? 


AKİF: Erkek galiba... 
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HAKAN: O zaman sondan 
ikinciye at.. O kız mı erkek 
mi? 


AKİF: Kız.. 


HAKAN: Ona da sürekli mesaj 
at.. Ya da dur sürekli atma... 
Bir kere at ablasını geri 
dönmesi için ikna edebilir o.. 
Hakkınızı helal edin falan 
yaz.. Damardan gir.. Eğer 
mesajlarına geri dönerse 
duruma göre bakarız.. Sen 
şimdilik buna devam et.. 


AKİF: Tamam ağabey.. Sonra ne 
olacak... 


HAKAN: Onun anasını 
becermeyen üçümüz kalmıştık 
ya... Bu eksiklik de giderilmiş 
olacak.. Neyse sen şimdi, sen 
yarın sınava git gel de yarın 
tekrardan bakarız... 


AKİF: Ben o zaman eve gideyim 
annem merak eder... 


Hakan, İrfan ve Akif'i masadan 
kalkarken ve kahvehaneden 


çıkarken görürüz... 
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SAHNE: 76 SANAT KURSU SINAV SALONU 
(İç-Gündüz) 
GENÇ KADIN, YAŞLI ADAM 


Sanat kursu binasını dışarıdan 


görürüz... 


Bir odada bir masa ve masanın misafir 


koltuğunda karşılıklı oturan biri 
yaşlı erkek biri de genç bir kadın 
görürüz... 


GENÇ KADIN: Şimdi, eee, nasıl 
başlasam bilemiyorum ama eşim 
size bahsetmiştir... 


Yaşlı adam kadını sözünü 
keser... 


YAŞLI ADAM: Evet, bahsetti... 
Eşinize çok değer veriyoruz... 
Gelecekte önemli bir ressam 
olacağından şüphem yok... Çok 
yetenekli biri... 


GENÇ KADIN: Teşekkür ederim... 
Benim de amacım aynı, ressam 
olmak... 


YAŞLI ADAM: Sen ne iş 
yapıyorsun şimdi?... 


GENÇ KADIN: Ben de eşim gibi 
muhasebeciyim.. Ama bu işi 
daha fazla devam ettirmek 
istemiyorum... Amacım Güzel 
Sanatlar Akademisi'ne girmek... 
Eğer girebilirsem çok 
başarılı olacağıma 
inanıyorum... 
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YAŞLI ADAM: Bundan hiç kuşkum 
yok... 


GENÇ KADIN: Eşim bu kursa 
devam edince, bende yanında 
olmak istedim.. O zaman bu 
muhasebe işini de part timea 
çevirebilirim... Tüm enerjimi 
buraya vermek istiyorum... 


YAŞLI ADAM: Bizim öğrencimiz 
olan herkes kazanır.. Geçen 
sene akademiye 120 kişiden 
118”sini yerleştirdik... 
Eğitimimiz kaliteli.. Başka 
kurslarla bizi karıştırma 
sakın... 


GENÇ KADIN: Yok, hocam ben 
biliyorum sizi... 


YAŞLI ADAM: İyi.. Ama sende 
takdir edersin ki herkesi 
kursumuza kayıt ettirmiyoruz... 
Önce bir yetenek sınavından 
geçirip, sonra yetenekli 
bulduklarımızı alıp 
yetiştiriyoruz... Bizim 
elimizden geçenin, yolumuzu 
takip edenin kaybetme 
olasılığı çok düşük... 


GENÇ KADIN: Sistemin nasıl 
işlediğini biliyorum.. Farklı 
yerlere de başvuru yaptık ama 
en son sizde karar kıldık... 
Tabi eşimin de burada olması 
benim için kararımı 
kolaylaştırıcı sebep oldu... 
Zaten diğer kurslar da 
almadı... 


175 


Yaşlı adamı, genç kızı başta 


aşağıya gözleri ile incelerken 


görürüz.. Genç kadın bir an susar... 


Adama bakar.. Konuşmaya başlar... 


GENÇ KADIN: Yalnız.. Şey.. 
Nasıl söylesem... 


YAŞLI ADAM: Söyle kızım 
çekinme... 


GENÇ KADIN: Yok hocam 
çekinmekten değil de.. Ben... 
Şey... Aslında çizimim iyi 
değil benim... Şimdi sınavı 
nasıl geçerim diye bir an 
aklıma geldi.. Gerçi eşim 
sizinle önceden konuşmuş 
olduğu için biraz için rahat... 


YAŞLI ADAM: Konuştu, konuştu... 
Zaten senden beklediğimiz 
çiziminin iyi olması değil... 
Herkesin her şeye yeteneği 
olmayabilir... Senin de başka 
yeteneklerin olabilir... 


GENÇ KADIN: Nasıl hocam? Ne 
gibi yani.. 


Yaşlı adam, genç kadının dizine 


elini koyar ve yukarı doğru elini 


çıkartmaya başlar.. Genç kadının 


gözleri adamın elini takip eder 


ama tepki vermez... 


YAŞLI ADAM: Güzel bir kızsın.. 
Seni diğer kalaslar 
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karşısında mağdur edecek 
değiliz.. Başvuranların hepsi 
rkek, ben ne yapayım 
bunları.. Senin gibi genç ve 
diri biri dururken burada.. 


GENÇ KADIN: Ama ben evliyim 
hocam biliyorsunuz... 


YAŞLI ADAM: Biliyorum yavrum 
biliyorum.. Eşinin buna ses 
çıkarmayacağını da biliyorum... 
Ben size parlak bir kariyer, 
bir gelecek vaat ediyorum... 
Senden istediğim tek şey.. 


Yaşlı adam susar.. Bu sefer iki 


elini de genç kadının göğüslerinde 


gezdirir... 


GENÇ KADIN: Benden 
istediğiniz nedir? 
YAŞLI ADAM: Sen de benim 


gönlümü eğlendireceksin.. Gel 
dediğimde geleceksin... 


Genç kadın bir an düşünür... 


Cevap vermez.. Yaşlı adam kadının 


üzerine doğru eğilir.. Dudaklarından 
öpmeye başlar.. Kadın da olumlu cevap 


verir.. Kameranın açısı ikiliden uzaklaşır... 
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SAHNE: 77 CAMİ VE CAMİ BİNASININ İÇ DUVARI 
(İç-Gündüz) 


DUVAR YAZISI, NAMAZ KILAN İNSANLAR 


Bir cami binasını önce dışarıdan 


sonra içeriden görürüz.. Caminin 


iç detaylarını dini yazıları 


görürüz.. Namaz kılan insanları görürüz... 


Duvarda bir tablo asılıdır... 


Duvarda asılı olan tabloyu aşağıdan 


yukarı doğru görmeye başlarız... 


“Kul hakkına girerek ihya olanın sonu 
berbat olur...” 


SAHNE: 78 SANAT KURSU SINAV SALONU 
(İç-Gündüz) 
ADAY KURSİYERLER, YAŞLI ADAM 


Sınav salonunu içeriden geniş açı 


ile görürüz.. Sınav salonunun içinde 


aday öğrencileri sıralarına oturmuş 


bir vaziyette beklemekte olduğunu görürüz... 


Akif en ön sıradadır.. Adaylar 


içerisinde genç kadını da görürüz... 


Yaşlı adam salona girer... 


YAŞLI ADAM: Arkadaşlar, 
öncelikle hepiniz 
hoşgeldiniz.. Kursumuz adına 
hepinize başarılar dilerim... 
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Kursumuzda kursiyer olarak 
kalmayı başarabilmek için 

sizden şu masada duran üç 
nesnenin resmini çizmenizi 
istiyorum... 


Yaşlı adam masaya doğru gider ve 
masa üzerinde duran elma, sürahi 
ve kitabı alarak geri döner... 


Üç nesneyi de havaya kaldırarak 


bir kez gösterir.. Elma ve kitabı 


masaya geri bırakır.. Sürahiyi 


tekrardan gösterir... 


YAŞLI ADAM: Sizden istediğim, 


özellikle bu sürahinin çizimi 
çok önemli.. Bu sürahinin 
çizimi sizin nihai notunuza 
oldukça fazla katkısı olacak.. 
Tekrardan başarılar dilerim... 


Kolay gelsin... 


Yaşlı adam salondan dışarı çıkar.. 


Gözetmen olarak bir yardımcısını 


bırakır.. Sınav başlamıştır.. Herkes 


büyük bir özenle resimleri çizmeye 


başlarlar.. Birkaç dakika sonra salonun 


kapısı açılır.. Akif başını kaldırarak 


bakar.. Kapıda genç bir adam durmaktadır... 


Arka sıralara doğru göz kırpar 


ve kapıyı kapatıp dışarı çıkar... 
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SAHNE: 79 SANAT KURSU KORİDOR (İç-Gündüz) 
AKİF, DİĞER ADAY 


Adaylar sınavdan çıkarlar.. Adayları 


koridorda görürüz.. Akif bir köşeye 
geçip beklemeye başlar.. Genç 
kadının gözetmen ile birlikte 


salondan çıktığını görürüz... 


Akif ikiliyi gözleri ile 


arkalarından koridorun sonuna 
kadar takip eder.. Akif'in yanına 


diğer adaylardan biri gelir... 


DİĞER ADAY: Şu kızı gördün 
mü? Gözetmenin yanında olan.. 


AKİF: Evet.. Ne oldu ki? 


Diğer aday başını sallar... 


DİĞER ADAY: Boşuna geldik 
buraya kadar.. Her şey bir 
tezgah.. Nişan alma çubuğumuz 
olacağına hedef tahtamız 
olsaydı şimdiye kadar 
akademideydik.. Belki de 
ressamdık bile... 


AKİF: Ne demek istiyorsun? 


DİĞER ADAY: Ayarlamışlar 
herşeyi işte.. Ben buraya 
gelmeden önce birileri ile 
konuştum sordum, bunun 
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kocasına bu kursta, 
birilerine veriyor burada, 
hem de evli olduğu halde.. 
Sonra da adalet, hak, hukuk.. 


Diğer aday bir an susar.. 


DİĞER ADAY: Sınav esnasında 
biri geldi içeriye gördün mü? 
Arka sıraya doğru göz kırptı.. 
O adam kızın kocası işte... 
İbnenin evladı karısını bir 
kursa kaydettirebilmek için 
satıyor... 


AKİF: Nasıl bu kadar eminsin? 


DİĞER ADAY: Saflık iyi bir 
şey değil.. Biraz akıllı 
olacaksın bu hayatta... 
Soracaksın, danışacaksın... 


AKİF: Madem biliyordun sen 
niye geldin buraya kadar? 
DİĞER ADAY: Bir kadın için 
insanların neler 
yapabildiğini görmek için... 


Akif hiç bir şey anlamamışçasına 
diğer adaya bakar.. Diğer adayın Akif 


ile bakışmasını görürüz... 
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SAHNE: 80 SOKAK (Dış-Gündüz) 
AKİF, HAKAN, İRFAN 


Hakan'ı sokak ortasında bir eli 


cebinde olduğu halde sigara içerken 


görürüz.. Sokağın aşağısından 


Wed 


an koşarak kendisine doğru 


yaklaşır.. Akif'in ise elinde çizim çantası 


ile çapraz sokaktan Hakan'a doğru 


yaklaşmakta olduğunu görürüz.. 
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İrfan nefes nefese kalmıştır... 


Bir eli dizinde bir eli Hakan'ın 


omuzunda olduğu halde konuşur.. 


İRFAN: Ağabey, kaç, polis 
seni arıyor.. 

HAKAN: Ne oldu oğlum ne bu 
hal... 

İRFAN: Kaç ağabey kaç.. Polis 
geliyor... 


HAKAN: Ne diyorsun, 
anlamıyorum... 


İRFAN: Balıkçı öldürülmüş... 
Feyzullah'ı içeri almışlar... 
Senin adını ötmüş... 


HAKAN: Vay be, ben onun 
zamanında ablasını 
becerecektim bak o zaman 
konuşabiliyor muydu? Sen 
nereden duydun? 


182 


İRFAN: Bahri ile Gürkan da 
ortada yoklar.. Kaçmışlar 
ağabey... Polis onların da 
peşinde... 


Bu sırada sokağın başından polis 


arabasını görürüz.. Hakan polis 


arabasını görünce kaçmaya başlar... 


Fri 


İr 


an da Akif'in olduğu yöne doğru 


kaçmaya başlar.. İkili göz göze gelirler.. 


Polis, Akif'in tam önünde İrfan'ı 


E 


yakalar.. Yere yatırır.. Ufak bir boğuşma 


olur.. Ellerini arkadan kelepçeler... 


Ve arabaya bindirirler.. İrfan pencere 


arkasından Akif'e bakar.. Akif ile 
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İrfan tekrardan göz göze gelirler.. 


Polis arabasının uzaklaştığını 


görürüz.. Akif'in polis arabasının 


arkasından baktığını görürüz.. 


SAHNE: 81 SOKAK (Dış-İkindi Vakti) 
AKİF 


Akif Elinde çizim çantası ile kalmıştır... 


Etrafına umutsuz gözlerle bakmaya başlar.. 


Bir şeyleri sorguladığı bellidir... 


Elindeki çizim çantasının sapını 


sıkarak içten içe derin bir ruh 
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haline bürünür.. Ne yapacağını 


bilemez.. Akif'in içine düştüğü 


tanımsız ruh halini görürüz.. 


SAHNE: 82 AKİF'İN ODASI (İç-İkindi Vakti) 
AKİF 


İkindi vakti saat 15:30. 


İçerisi dağınık bir oda.. 


Kapıdan girişte sağ duvara 


dayanmış bir masa.. 


Masanın üzeri çok fazla kalabalık 


ve dağınık... 


Masanın hemen solunda bir kitaplık 
durmakta... 


Kitaplığın önünde ve yüzü kitaplara dönük 
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bir vaziyette Akif'i ayakta görürüz... 


Kitapları incelemektedir... 


Aradığı kitabı bulunca masaya geçer ve 


koltuğuna oturur... 
Pencereden ikindi güneşi yansır... 


Güneşin parlak ışığı yüzüne vurur... 


Kitabı açar ve sayfalar arasından 
bir not çıkartır... 

Notu okur, yüzünde tebessümle 
karışık korku vardır... 


Ayağa kalkar ve kalemlikten tahta kalemini 
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alarak duvara “Belki de her şey olmaya 
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çalışırken hiçbir şey olamamamdan 


kaynaklanmıştır her şey!” diye yazar... 


Flashback”'e geçeriz...Sahne kaldığı 


yerden devam eder.. 
Akif, yüzünü pencereye doğru çevirir... 


Bir müddet güneşi izler.. 


Masanın çekmecesinden bir kutu çıkarır... 


Kutunun içinde haplar vardır... 


Beş altı tanesini alır ve içer.. 


Sonra yatağına uzanır.. 


Ellerini karnında birleştirir... 


Tavanı seyrederken görürüz... 
Gözlerini kapatır... 


Müzik girer... 


185 


